
is het dat we in het boek van Van Helden een naamregister achterin aantreffen 
(een hoge uitzondering helaas). 
De geschiedenis van de Gereformeerde Kerken van de laatste halve eeuw is 
voor een groot deel gestempeld door de gebeurtenissen van de Vrijmaking van 
1944 en haar gevolgen; dit geldt uiteraard ook de lokale ontwikkelingen. Hoe 
hebben onze gedenkboekschrijvers er aandacht aan besteed? In Ridderkerk 
doen ze alsof hun neus bloedt; dat er nu meer dan 400 vrijgemaakt-gereformeerden 
zijn, kan de lezer wan In Abrahams voetspoor met geen mogelijkheid bevroeden 
(ook niet met de getallen van de leden op blz. 139 voor zich). In Franeker en 
Enkhuizen heeft de Vrijmaking slechts aan de rand gespeeld. In Berkel maakte 
de meerderheid van de gemeente zich uit het synodaal verband los, zodat er 
een geheel nieuwe situatie is ontstaan. Van de beide Berkelse gereformeerde 
kerken hebben we nu een gedenkboek over de afgelopen honderd jaar. Van 
Helden schrijft in het boek van de synodale gereformeerde kerk te Berkel over 
de scheuring met opmerkelijk veel begrip voor het standpunt van de vrijgemaakten, 
waaraan hijzelf - lid van de kerk te Bergschenhoek - zich in die jaren trouwer,s 
had geconformeerd. In het eeuwfeestboek der vrijgemaakten wordt geen 
afzonderlijke aandacht aan de gebeurtenissen van 1944 en volgende jaren gegeven 
onder verwijzing naar de in 1966 door de kerkeraad uitgegeven publikatie Terug 
in de woestijn. Mij intrigeert de vraag hoe het kwam dat zo'n groot deel van 
Berkels gereformeerden zich vrijmaakte. Terug in de woestijn ken ik niet. 
Onwillekeurig denk je aan de invloed van de toenmalige predikant J.A. Vink, 
die later (als predikant te Amersfoort) in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) 
een vooraanstaande plaats heeft ingenomen. In zijn prediking kreeg het verbond 
Gods alle nadruk, maar daarover lees ik niets in deze gedenkboekjes. Wat voor 
man was het? Wat voor mensen had Vink onder zijn gehoor? Nam Berkel zijn 
boodschap aan? Van Helden: 'Wat mij voor ogen stond was vooral te laten zien 
hoe leden van onze kerk hebben gefunctioneerd'. Nu is 'functioneren' nog wat 
anders dan 'geloven en leven'; Berkels gereformeerden van het jaar 1944 brengt 
hij me althans niet nader. Ik gaf een lief ding als hij ons zijn eigen levensgang 
nog eens zou beschrijven. Uit de bron bevat wel een hooggestemde inleidende 
beschouwing over het kerk zijn van de hand van een der huidige pastores loei 
HJJ. Feenstra, maar wat de zich in 1944 vrijmakende gereformeerden hebben 
gedacht, wordt niet gezegd. Hoe pijnlijk deze episode ook is geweest, het komt 
me voor dat na een halve eeuw dit thema in de lokale geschiedschrijving objectief 
en breed aan de orde gesteld mag worden, meer dan meestal het geval is. 
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