
verkramping en dwang onder Kuyper ('Zijn strategie bracht met zich mee, dat 
de meer bevindelijke en mystieke elementen geëlimineerd werden; nuancering, 
relativering, pleiten voor enige tolerantie, werd afgestraft. De bijbel fungeerde 
niet langer voornamelijk als bron voor stichting en meditatie, maar werd primair 
gehanteerd als het basisdocument, waaruit 'Gods ordinantiën' en gereformeerde 
'beginselen' voor het hele mensenleven afgeleid konden worden.' (blz. 34)), 
waardoor de verzuilde kuyperiaanse wereld van een 'benauwende beslotenheid' 
werd. Omdat dit keurslijf niet te handhaven was, viel deze wereld uiteen, aldus 
in het kort de visie van Kraan. Dit is natuurlijk geen 'omzien met een glimlach', 
zoals de titel zo mild suggereert. Nergens enthousiasme, nergens bewondering, 
nergens respect, of het moest zijn voor opposanten van de grote calvinistische 
beweging binnen het protestantisme van de laatste anderhalve eeuw. 
Het artikel van drs. H.G. Leih, 'Protestants-christelijk bibliotheekwerk', is het 
tegendeel van een schets. Het artikel biedt veel informatie, Leih spint de zaken 
wel zeer breed uit. De verdienste van zijn artikel is, dat hij het vraagstuk van 
de ethiek en de bevoogding in verband met literatuur niet met een 'glimlach' 
beziet, maar uitvoerig documenteert als ware het een actueel vraagstuk, wat 
het inderdaad is (blz. 150). Hij en ook dr. AJ. Onstenk onderbreken hun betoog 
geregeld om begrip te vragen voor de strijdbaarheid van de orthodoxie, om te 
wijzen op het feit, dat verkramping en angst niet gerekend dienen te worden 
tot de algemene kenmerken van de orthodoxie en op het positieve doel, dat 
de afwijzing van niet-christelijke lectuur beheerste, (blz. 107,111,121,150,210, 
211, 213). Onstenk noemt het zelfs een 'kernfout' (blz. 209) het verleden te 
beoordelen vanuit de visie van het heden: men mag 'niet in het geding brengen 
of wij deze of een andere evangelische boodschap in dezelfde vorm zouden 
brengen' (blz. 160). Werkelijk verbluffend zijn de oplagen die verscheidene boeken 
uit de christelijke series haalden. Van Burgers in nood van H.M. van Randwijk 
verscheen viermaal een oplage van 18.000 exemplaren en van Cor Bruijns Sil 
de strandjutter in vier jaar tijds een oplage van twee miljoen! (blz. 190). 
Drs. Gert J. Peelen spreekt zich in een zaakrijk slotartikel 'Bewegingen, 
tijdschriften, kritiek' van meer dan honderd pagina's opnieuw, maar nu, naar 
het lijkt, definitief, uit over de protestantse literaire wereld van de afgelopen 
eeuw. Peelen beschrijft deze geschiedenis aan de hand van de spanning tussen 
individu en gemeenschap, tussen de maatstaven voor christelijke kunst en ieder 
afzonderlijk literair werk. In een van de laatste nummers van Opwaartse Wegen 
(maart 1940) wordt deze spanning overigens als blijvend aanvaard (blz. 301). 
Weer viel mij bij het lezen de invloed van de beweging van de Tachtigers en 
haar uitlopers op, metterdaad het hoogtepunt in de geschiedenis van de 


