
elkander aanvullen werkelijk tot eenheid kunnen geraken. 
Vervolgens zijn er enkele achtergrondartikelen, waarin iets grondiger op een 
bepaald thema, verband houdend met het concilie wordt ingegaan. Genoemd 
kunnen worden: 'De norm der apostoliciteit', in het tijdschrift Wending', Over 
de principieel-theologische betekenis van het begrip oecumene, in het tijdschrift 
Oecumene; en Terugkeer naar Rome of toekeer naar elkander ?, in Vox 
tteologica.29 

De onderwerpen zijn oecumenisch relevant en Van Holk zoekt naar een 
duiding waardoor onoverbrugbaar geachte scheidingslijnen enigszins kunnen 
worden gerelativeerd. 
Expliciet toekomstgericht is een viertal artikelen, die in februari/maart 1966 
onder de gemeenschappelijke titel Na het concilie in Het Remonstrantse Week-
blad verschijnen.30 Van Holk probeert hier op basis van enkele verworvenhe-
den van Vaticanum II, vooral ontleend aan de teksten over de godsdienstvrij-
heid en de kerk in de wereld van deze tijd, lijnen uit te zetten met het oog op 
een voortzetting van de oecumenische dialoog. Die is daarom zo belangrijk, 
omdat 'de grote uitdaging van deze tijd élle kerken en geloofsvormen aangaat'. 
Het gaat om de vraag: 'Hoe maken wij de evangelieverkondiging geloofwaar-
dig?' Deze laatste opmerking ontlenen wij aan een interview in het dagblad 
Trouw van 31 december 1965.31 

Van Holk noemt hierin als belangrijke winstpunten van het concilie, ook in 
verband met de oecumene: het feit, dat de katholieke kerk met deze kerkverga-
dering heel veel goodwill heeft gekweekt bij de protestanten; de stappen die 
het concilie heeft gezet om de huidige wereld beter te begrijpen; het besef, dat 
de kerk te maken heeft met een radicaal pluralistische maatschappij en cultuur; 
en een betere afstemming van de eigen pastorale arbeid op de mensen van 
deze eeuw. 
Tenslotte dient nog gewezen te worden op het groot aantal lezingen, dat Van 
Holk heeft gehouden: tijdens elke intersessie ongeveer 25 en na afloop van het 
concilie vermoedelijk nog meer 32 De toon van deze uiteenzettingen is in de 

29. WendinglS (1963/1964) 918-926; Oecumene, katholiek tijdschriftvooroecumenische bezinning 
3 (1964) 188-202; Vox Theologica 35 (1964-1965) 2-7. 
30. L.J. van Holk, 'Na het concilie: I Achteromzien en vooruit zien, in: Het Remonstrantse 
Weekblad 25 (1966) nr. 5; II De godsdienstvrijheid, id., nr. 6; III Maar... de aflaten, id., nr.8; IV 
De kerk in de huidige wereld, id., nr. 9. 
31. Trouw 3\ december 1965, p. 19: 'Het Concilie en de anderen'. De bijdrage van Van Holk onder 
de kop: 'Rome bleef rooms in de grondlijnen'. 
32. In AvH een groot aantal samenvattingen van lezingen. 


