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1. Inleiding

Het Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie, dat van 11 oktober 1962 tot 8
december 1965 in Rome werd gehouden, was meer dan de zestien documenten
die uit deze kerkvergadering zijn voortgekomen; meer ook dan de canoniek
helder gedefinicerde organisatiestructuur, waarbinnen die zestien teksten tot
stand kwamen. Gelet op de wijze, waarop zich tijdens dit ruim drie jaar
durende beraad de menings- en besluitvorming van de deelnemers uitkristalli-
seerden, mag men dit concilie typeren als een zeer complex gebeuren, waarbin-
nen allerlei invloeden en impulsen werkzaam zijn geweest. Een heel eigen
aandeel hierin leverden de ’observatores delegati’, de officieel als zodanig
aangestelde waarnemers van de andere christelijke kerken en kerkengemeen-
schappen. Terecht is wel eens opgemerkt, dat de rooms-katholicke kerk met
het vitnodigen van waarnemers bij het concilie in een ’structure de dialogue’
is getreden.’

Hun aanwezigheid heeft vervolgens een zeer nadrukkelijk stempel gedrukt op
het karakter van Vaticanum II als een concilie dat een optimale openheid
nastreefde. Of en in hoeverre dic aanwezigheid direct heeft doorgewerkt in de
conciliedocumenten is een andere zaak. Een van de leidende figuren op het
concilie, kardinaal Augustin Bea heeft eens opgemerkt, dat hij, maar ook
andere bisschoppen in de concilieaula interventies hebben gehouden, die
geinspireerd waren op voorstellen en kritickpunten, afkomstig van waarne-
mers.2 En er is ons ook een getuigenis overgeleverd van iemand, die ervan
overtuigd was, ’dat als er ooit een uitgave van de Conciliedocumenten zou
verschijnen met alle passages, die op grond van de door de waarmemers
gemaakte opmerkingen gewijzigd waren, rood gedrukt, het resultaat hoogst
kleurrijk zou zijn’.?
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