
autoritaire figuur, tactvol maar vastberaden en door en door gouvernementeel 
ingesteld. In theologisch opzicht geen hoogvlieger, maar wel een erudiet en 
bovenal een man van de praktijk, zowel pastoraal als bestuurlijk. Vreemd 
genoeg rept Vroon met geen woord over Pape's lidmaatschap van de vrijmetse-
larij in zijn jonge jaren en evenmin over dat van zijn twee zoons. Juist met het 
oog op zijn veronderstelde 'Brabantse' geaardheid zou dit interessante gezichts-
punten hebben kunnen opleveren. In elk geval was Pape ervan overtuigd -
Vroon laat daarover geen misverstand bestaan - dat hij als protestant in het 
'licht' wandelde, dit in tegenstelling tot de obscurantistische katholieken om 
hem heen. Al had het boek naar mijn smaak een stuk kritischer mogen zijn, 
het blijft een bewonderenswaardig werk en, ten laatste maar niet ten leste, met 
vlotte pen geschreven en derhalve een plezier om te lezen. 
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