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Naar eigen zeggen heeft de auteur met deze studie over Riimkes beroemde
boek Karakter en aanleg in verband met het ongeloof eindelijk het werkstuk
geschreven dat hij al jaren geleden had willen schrijven. Niet dat Van Belzen,
die eerst enkele jaren verbonden was aan de vakgroep cultuur- en godsdienst-
psychologie van de Katholieke Universiteit te Nijmegen en nu werkzaam is aan
het Titus Brandsma Instituut aldaar, in de tussentijd heeft stilgezeten. ’Om den
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