
niet gij land, verheug u en wees blijde (gezang 39 uit het Liedboek voor de 
Kerken)? 

4. Het vierde lied van Pierson vind ik buitengewoon interessant. In het boekje 
van het Sociaal Congres is het nummer III, een berijming van Jesaja 55: 'O alle 
dorstigen, komt tot de wateren, en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet.' 
De strofe is zesregelig, - lènge regels van 11 en 10 lettergrepen. De belangrijk-
ste versvoet is de dactylus, wat in de muziek aanleiding geeft tot een driedelige 
maatsoort. 
Ook ten aanzien van dit lied had ik bij eerste kennismaking een soort 'déja vu'-
gevoel: die driedelige ritmiek, die lange regels... En inderdaad, er is een 
frappante overeenkomst tussen dit lied en Gezang 33 uit het Liedboek voor 
de Kerken. Een tekst van (alweer) Jan Wit, nota bene over precies dezelfde 
pericoop: 'O alle gij dorstigen, komt tot de stromen'. Is het toeval dat Jan Wit 
bij deze tekst tot bijna hetzelfde schema komt? Of heeft hij Piersons lied 
gekend en heeft dat hem, bewust of onbewust, beïnvloed? 

U merkt, het volgen van de lijst van voorstellen van Pierson levert verrassingen 
op. We gaan er dus nog even mee door. 

5. Nummer VIII uit de Liederenbundel. Er staat een verkeerde sleutel voor; 
het lied dient vanuit de g-sleutel gelezen te worden. Voor dit lied, dat in de 
Vluchtheuvelzangen als motto meekreeg 'God houdt zijne beloften' gebruikt 
Pierson de melodie van Wachet auf, ruft uns die Slimme. Hij neemt echter niet 
de sterk zersungen versie uit de Evangelische Gezangen, maar maakt gebruik 
van een oudere bron uit de tijd van Bach. Dat is weliswaar nog niet de oor-
spronkelijke, levendige ritmiek van Philip Nicolai, uit het einde van de zestien-
de eeuw, maar het is ontegenzeggelijk een verbetering. Ook hier blijkt weer 
dat Pierson over een grote muzikale kennis beschikte. 

6. Het laatste lied van Pierson, 'geïnspireerd door een Engelsch matrozenlied' 
(dat ik niet heb kunnen traceren), werd door de Regelingscommissie niet 
opgenomen in de congresbundel. U vindt het wèl in de Vluchtheuvelzangen: 

Mijn boot is zoo klein en groot is de zee, 
Stuur 't scheepke dan zelf, o Heer, en reis mee! 
Met U ben ik veilig in 't dreigendst gevaar 
En vrees ik geen storm en geen hooggaande baar. 


