
Om in de verschillende bisdommen als officiële katechismus te kunnen functio-
neren moesten de kerkprovinciale katechismi vervolgens wel nog eens door de 
afzonderlijke residerende bisschoppen expliciet voor hun diocees worden 
voorgeschreven. De bisschop was (en is) in het katholieke kerkverstaan immers 
de eerstverantwoordelijke voor de katechese in zijn diocees. En tenslotte zijn 
er - getuige althans het voorliggende boek - ook officiële katechismi, bestemd 
voor heel de katholieke kerk. Maar waar voor elk van de eerder genoemde 
categorieën een groot aantal concrete specimina kan worden aangereikt, is dat 
met deze laatste 'categorie' niet mogelijk. Vergelijkbaar met de Katechismus 
van de Katholieke Kerk is alleen de zogeheten Catechismus Romanus uit 
1566.9 Deze in opdracht van paus Pius V uitgevaardigde katechismus ging 
terug op een in 1546 genomen besluit van het reeds genoemde Concilie van 
Trente. Het boek was echter niet bestemd voor het kerkvolk, maar voor de 
parochiepriesters, die het als naslawerk bij hun preken en godsdienstonderricht 
konden gebruiken. De Catechismus Romanus (ook wel Tridentinus genoemd) 
heeft bijna 400 jaar als priesterkatechismus in de katholieke kerk gefunctio-
neerd. Nog in 1935 verscheen een Nederlandse vertaling.10 Qua opbouw stoelt 
de nu voorliggende Katechismus van de Katholieke Kerk geheel op dit klassie-
ke werk uit de katholieke katechetische traditie. 
Er is echter meer waardoor de hier aan de orde zijnde katechismus zich 
onderscheidt van vrijwel alle eerder verschenen katechismi. De Katechismus 
van de Katholieke Kerk heeft namelijk een dubbele bedoeling en richt zich om 
die reden ook tot uiteenlopende doelgroepen. 
Tijdens de presentatie van de Nederlandse editie op 30 maart merkte kardinaal 
A.J. Simonis op, dat 'het boek vooral bedoeld is voor degenen die in de kerk 
verantwoordelijkheid dragen voor catechese en geloofsonderricht. Lezing vraagt 
een eigen kundigheid'. Desgevraagd voegde hij hieraan toe: 'Iedereen die wat 
moeite doet en een beetje kan lezen, heeft er een goed boek aan'.11 Paus 
Johannes Paulus II, die samen met Curiekardinaal Joseph Ratzinger als de 
auctor intellectualis van dit geloofsboek kan worden beschouwd, heeft zich bij 
diverse gelegenheden in soortgelijke bewoordingen uigelaten, soms zelfs heel 
expliciet. Zo schrijft hij in de Apostolische Constitutie 'Fidei depositum' van 
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