
aanleiding van alle gehakketak, dat toen ontstond en uiteindelijk leidde tot de 
publicatie van een voor alle partijen onbevredigende Aanvulling bij De Nieuwe 
Katechismus (april 1969), werd in Rome de gedachte geopperd, of het nu niet 
tijd werd een werkelijk gezaghebbende, want officieel door de paus goedge-
keurde katechismus voor de hele kerk uit te geven. Dit voorstel werd echter 
door enkele gezaghebbende kardinalen, die dienaangaande om advies werden 
gevraagd, afgewezen. Het streven om met het oog op een zo consistent en 
ondubbelzinnig mogelijke katholieke identiteit ook op katechetisch gebied tot 
een grotere uniformiteit te geraken, bleef in Rome echter op de agenda staan. 
Bij de opstelling van de zo juist genoemde apostolische adhortatie speelde het 
opnieuw een rol. Maar daarvoor was, ook volgens paus Johannes Paulus II, 
meer nodig dan alleen een aantal voor alle kerkprovincies geldende criteria 
op katechetisch gebied, zoals die in 'Catechesi Tradendae' werden opgesomd. 
Op 25 januari 1985 kondigde de paus, heel onverwachts, een buitengewone 
vergadering aan van de zogeheten bisschoppensynode. Dit is een adviserend 
beraad van met name de voorzitters van de nationale bisschoppenconferenties 
uit heel de katholieke kerk ten behoeve van het toekomstig beleid in die kerk. 
Bij die gelegenheid gaf hij als doel van deze bijeenkomst onder meer aan 
'ervaringen en informaties uit te wisselen en te verdiepen over de toepassingen 
van het Tweede Vaticaans Concilie op het niveau van de universele kerk en 
van de particuliere kerken'; alsmede 'een verdere verdieping en voortdurende 
herneming van Vaticanum II in het leven van de kerk te bevorderen in het licht 
van de nieuwe eisen...'.26 

Om over voldoende materiaal voor deze synode te kunnen beschikken werd 
in maart/april 1985 aan alle bisschoppenconferenties een vragenlijst verzon-
den.27 Het merendeel van de teruggestuurde reacties is op last van Rome 
spijtig genoeg nooit gepubliceerd. Het in elk geval zeer evenwichtige antwoord 
van de Nederlandse bisschoppenconferentie kwam min of meer per vergissing 
wel in de openbaarheid. In deze tekst, waarvoor docenten van de Theologische 
Faculteit te Tilburg op uitnodiging van de Bredase bisschop H. Ernst het 
nodige materiaal hebben aangedragen, wordt grote nadruk gelegd op de 
noodzaak van een adekwate geloofsopvoeding. Daarbij gaat het met name om 
'een goede catechese aan jongeren en ouderen, om hen te helpen zowel de 
geloofscrisis als de onverschilligheid alsook de breuk tussen leer en leven, 
tussen geweten en gezag te overwinnen'. Maar over de wenselijkheid van een 
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