is nog vaag christelijk. Op de lagere scholen is het gebed nog gebrui-
kelijk en wordt de bijbel nog gelezen. Sabbath en feestdagen worden
van staatswege gevierd, en in de drukste steden erkend. Bid en dank-
dagen worden van de overheid uitgeschreven. De Columbian Cele-
bration 9-12 october werd geopend met dankstond in de kerken. Eene
partij van het liberalisme, die stelselmatig de beginselen der revolutie
volgt en ‘t geloof bestrijdt, is er niet. Godsdienst en kerk zijn er in
publieke eere. Spotternij met het ongeloof is er onbekend. Een ortho-
dox is hier een paria, een achterblijver, een duisterling, maar in
Amerika niet. Evangelieprediking op de straat wordt aangehoord in
diepe stilte. Men denkt er niet aan spot, aan uitlachen, zooals hier Jan
Rap en zijn maat doet. De delegaten der Presbyteriaansche Alliantie
werden niet alleen in Toronto met onderscheiding behandeld, maar
waren ook bij den burgemeester en bij de gouverneur op receptie. De
belangstelling in kerkelijke en godsdienstige zaken is buitengewoon.
Zondagsschool, zending in- en vitwendig, en allerlei arbeid in het
koninkrijk Gods geniet er eene belangstelling die hier onbekend is.
Die zaken leven in hart en mond. /31/ De vergaderingen der alliantie
werden 8 dagen lang door groote menschenmassa’s bijgewoond.
Toen de zending behandeld werd, moesten de sprekers in 2 kerken
optreden. En de vrouwenvereeniging voor de zending werd door eene
schare van 1200 vrouwen bijgewoond. De rijkste families stellen er
een eer in, dat hun zoon zendeling wordt. Eene zeer aanzienlijke
dame wenschte, dat haar eenige zoon zich daaraan wijden mocht. En
jongelingen en jongedochters blijven in belangstelling niet achter.
Onder hen bestaat thans eene vereeniging, de Christian Endeavor
Society, die klein begonnen, maar door heel de Engelstalige wereld
verspreid is en haar leden verplicht om overal en altijd christen te zijn
en de prayermeetings geregeld bij te wonen. De Engelstalige wereld
leeft voor de heidenen, en leeft met haar zendelingen mede. Ze draagt
de gansche heidenwereld op haar hart. Het arminianisme en het
methodisme laat in dat alles zich niet miskennen. Er is veel humbug
in. Maar beter doen we, het goede er uit over te nemen en na te volgen,
dan het alles te veroordeelen. Vooral de studenten staan zedelijk verre
boven die van de universiteiten van Europa. Dit hangt saam met /32/
heel ‘t stelsel van opvoeding. De universiteiten zijn niet in groote
steden, maar in kleine afgelegen plaatsen. Ze vormen wetenschappe-
lijke kolonies. De studenten leven daar in een of meer groote gebou-
wen en staan onder toezicht. Aan alle scholen is een chapel verbon-
den. Dagelijks is er samenkomst, prayermeeting, lezen van bijbel,
gezang, gebed, korte toespraak. Ze worden niet als heeren maar als
leerlingen behandeld en practisch vooral gevormd. Godsdienstige en
zedelijke zin worden aangekweekt. Dronkenschap en wellust zijn er
onbekend. De levenswijze is sober en gezond.
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