
een fenomeen waarmee rekening moet worden gehouden. Dat doet 
ze dan ook. Nadat de doopsgezinde predikant P.B. Westerdijk in 
1906 zijn door de Nederlandsche Protestantenbond uitgegeven De 
Nieuwere  Theosofie  had laten verschijnen nam de redaktie de gele-
genheid te baat het verschijnsel de maat te nemen: in dertig pagi-
na's werd de theosofie gewogen en te licht bevonden. Volgens haar 
zou het nimmer in de plaats van de godsdienst kunnen treden.30 
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Om de diversiteit aan onderwerpen nogmaals te illustreren wordt 
hier kort gewezen op enkele artikelen die handelen over de zen-
ding. Het is overigens niet zo vreemd dat het aantal bijdragen op 
dit vlak beperkt is. De moderne vrijzinnigheid had niet zo veel met 
de zending op. Eén van de weinige uitzonderingen was de 'ronde 
Fries' J.N. Wiersma.31 Deze zendeling wordt een aantal keren ge-
noemd en leverde zelf ook enkele bijdragen. Als dat voor de eerste 
keer gebeurt is hij reeds uit Nederlands-Indië gerepatrieerd en 
werkzaam als voorganger van de afdeling Smilde van de Neder-
landsche Protestantenbond. In de eerste jaargang (1899) publi-
ceerde hij enkele 'Maleisische brieven' van de hand van de Indo-
nesische hulpprediker August Pankey, die werkzaam was in de 
Minahassa.32 Deze arbeidde in de moderne geest van Wiersma, 
ondervond veel tegenslagen, maar wist toch, zoals hij zelf mede-
deelde, enig succes te boeken. Interessant is het beeld dat Pankey 
gaf van zichzelf en een collega, omdat het een soort hommage is 
aan hun beider leermeester Wiersma. Uit de zendingsmethode van 
deze leerlingen leert men de meester kennen: zij begonnen met het 
aanleren van het Onze Vader en behandelden vervolgens een cate-
chisatie-boekje over Jezus, dat door Wiersma was geschreven. In 
hun preken, waarin zij de bijbelverhalen geestelijk uitlegden, 
vlochten zij allerlei verhalen. De preek eindigde immer met een 
korte toepassing. 

We komen Wiersma ook nog tegen als de auteur van een recen-
sie van S. Coolsma's De Zendingseeuw  in Nederlandsch  Indië.33 

Hi j kwam daarin met name in het geweer tegen Coolsma's opvat-
ting dat het Nederlandsche Zendeling Genootschap in het begin 
van de jaren vijft ig onder invloed zou zou zijn gekomen van het 
modernisme. In zijn betoog erkende hij dat het genootschap toen 
vrijzinnig - in de stijl van de Groningers - was geweest, maar 


