
die haar zware levensweg ook alleen moest afleggen en - evenals hij 
- eenzaam stierf  in de stilte van de nacht. 

Maar George Puchinger had meer met zijn moeder gemeen. 
Katharina Puchinger was een vrouw, die ondanks haar beperkte 
ontwikkeling over de grenzen van geografie en religie heen kon 
kijken. Een vrouw ook met een sterk karakter, die de gevolgen van 
haar daden op zich nam, een vrouw die haar eigen weg ging en 
daarbij de moed had oude situaties achter zich te laten, met alle 
onzekerheid van dien. Wat dit betreft  herkende George Puchinger 
zich in zijn moeder. In zijn autobiografie schrijft  hij: 

Dit kordate wat mijn moeder moet  hebben gehad, dat als het dan 
moest alles alléén uitzoeken, wanneer anderenje in de steek laten, 
dit consequent op je nemen van alle  gevolgen van een situatie 
waarin je bent beland, het je staande houden in eenzaamheden die 
over je komen, het achter je laten van mensen die je in de steek 
hebben gelaten, om daarna gedwongen en tóch vrijwil l ig alléén 
verder te gaan, is iets wat ook ik in mijn karakter heb, en waarin 
ik mij aan mijn moeder diep verwant gevoel. 

Allen die hem echt gekend hebben zullen deze trek in zijn karakter 
herkennen, want George Puchinger was een man die hoge eisen 
stelde aan zijn vrienden, en naar hartelust ruzie kon maken, als hij 
zich tekort gedaan voelde. Hij was een man die zijn vriendschappen 
nauwlettend bewaakte en die, als hij zich in de steek gelaten voelde, 
soms onverhoeds de vertrouwenskwestie kon stellen. Met zijn op-
vattingen over loyaliteit legde hij een strenge maatstaf aan, die niet 
altijd recht deed aan de complexiteit van persoonlijke verhoudin-
gen. Toch valt die veeleisendheid in zijn geval te begrijpen, omdat 
hij een diep gevoelde innerlijke behoefte had aan verbondenheid en 
herkenning, aan de wezenlijke ontmoeting met de ander, die in zijn 
ogen geen vrijblijvend karakter kon dragen. 

Enerzijds was er dus van meet af aan een besef van buiten de 
dingen te staan, van anders te zijn en zijn eigen weg te moeten gaan, 
anderzijds was hij voortdurend op zoek naar medestanders en geest-
verwanten, met wie hij zijn ideeën en idealen kon delen. Beide polen 
in zijn karakter werden versterkt door een radicale en resolute in-
slag, die geen lauwheid of halfheid kon velen en gekenmerkt werd 
door een grote persoonlijke inzet. 


