
noodzaak werd voor katholieken en protestanten 
(Vree). De Hervormden zagen het vertrouwde zelf-
beeld als Vaderlandse Kerk langzaamaan verdampen. 
De samenwerking in politicis, en ondanks de verzui-
ling ook steeds meer op maatschappelijk terrein, riep 
halverwege twintigste eeuw onvermijdelijk de vraag 
op naar de meer kerkelijke en theologische verschillen. 
Na de Tweede Wereldoorlog zien wij dan ook min of 
meer een herhaling van zetten, nu niet meer op maat-
schappelijk, maar op kerkelijk terrein: irenisme en een 
open gesprek in talrijke theologische gesprekskringen 
naast duidelijke eigen profilering  in herderlijke 
schrijvens van kerkleiders aan zowel protestante als 
katholieke kant (Jacobs). Maar ook zij gaan vervolgens 
vanaf de jaren zestig over tot dialoog, dooperkenningen 
en deelname aan de Raad van Kerken (Haarsma). 

De naoorlogse oecumenische beweging is er mede 
debet aan geweest dat (kerk)historici van beide confes-
sies opener zijn gaan kijken naar hun eigen en eikaars 
verleden. Daar is de laatste decennia nog de bijzondere 
aandacht bijgekomen voor locale ontwikkelingen en 
verschillen, en bovendien ook de vorming van Neder-
land als natie sinds de Opstand tegen Spanje. Van deze 
recente benaderingswijzen en studies horen wij een 
duidelijke echo terug in deze bundel, die daarom aan-
bevelenswaardig is voor iedereen die in kort bestek een 
beeld wi l krij gen van de stand van de Nederlandse kerk-
geschiedenis. 

Felix C. Bakker (tekst), Frits Schalier (foto's), 
Tussen  Djampang en Gedé. Geschiedenis  der 
opvoedingsgestichten  te Soekaboemi  (SOG), 
uitgaande  van het Genootschap van In- en Uitwen-
dige  Zending  te Batavia,  Januari  1900-Februari 
1946. Uitgave in eigen beheer, 1999. 131 pagina's. 
Prijs ƒ 29,50. Portokosten ƒ 5,00. 
- Ineke Bergema 

Het boek over de opvoedingsgestichten te Soeka-
boemi, opgericht door de bekende Johannes van der 
Steur, is verdeeld in negen hoofdstukken: 'Hoe het 
begon', een hoofdstuk over 'Het Genootschap van de 
In- en Uitwendige Zending', verder over de groei, con-
solidatie, de jaren in de oorlog en de korte tijd erna tot 
en met de opheffing.  Ook worden behandeld: de orga-
nisatie (onder de leiding treft  men bekende namen als 

F.J. Jens, C.H.C. Gunning en B. Vuyk), de scholing 
(lesprogramma, vakopleiding, sport, muziek en derge-
lijke) en de vorming (godsdienstonderwijs). 

Wat is er een geweldig werk verricht door deze par-
ticuliere protestantse instelling. Duizenden weeskin-
deren uit de Indo-Europese bevolkingsgroep zijn in de 
huizen opgenomen en kregen onderdak, opvoeding en 
onderwijs. Op den duur was het aantal kinderen per jaar 
vrijwel constant: ongeveer 400, in 1936 bijvoorbeeld 
228 jongens en 154 meisjes. 

De verslagen over de oorlogsperiode zijn interes-
sant. Bestuur en leiders waren geïnterneerd. Inkom-
sten vielen weg. Hoe overleefde men? Op den duur 
werd alles verkocht om aan eten en medicijnen te 
komen. Ik lees hoe men bijvoorbeeld ijzer uit de 
smederij van de vakopleiding van de jongens ver-
kocht, de piano van de adjunct-directrice Aletta 
Berkholst, het textiel enz. Het hoofdstuk bevat het 
veelzeggende zinnetje: 'Geen meisje is bij de Jap 
terechtgekomen'; maar ook: 'toen werden onze laat-
ste grote jongens ingepikt'. De ronselpraktijken van 
de Japanners - hoe moest men die pareren? Er waren 
moelijke dilemma's: moest men een paar mensen 
opofferen  om het geheel te redden öf voortdurend de 
Japanners tegenwerken? 

Uiteindelijk werden 30 jongens bij de Japanners te-
werkgesteld. Waarschijnlijk zijn er in totaal ongeveer 
50 jongens tijdens de oorlog omgekomen - in kampen 
(onder andere aan de Birma-spoorweg, waar de jon-
gens hun Nederlandse leraren weer tegenkwamen) en 
bij oorlogshandelingen (jongens vanaf 15 jaar hadden 
zich als vrijwilliger bij de Koninklijke Marine aange-
meld). 
Bevrijding en bersiap zorgden ook voor grote chaos. De 
Gurkha's worden door de directrice niet bepaald gun-
stig beoordeeld, en dat terwijl ik als kind - door de 
Gurkha's bevrijd uit het concentratiekamp - hen 
adoreerde! De verhalen gingen destijds dat ze met mes-
sen tussen de tanden de Japanners hadden bestreden en 
overwonnen. Hun reputatie kon niet kapot. 'Onze 
meisjes' dienden nu ook weer voor hen beschermd te 
worden. Een bevrijdingsleger is ook niet alles. 

Behalve materiaal uit archieven zijn verklaringen 
van getuigen verwerkt; dat is belangrijk omdat daar 
grote behoefte aan is. Over de oorlogsperiode is name-
lijk weinig op schrift  gesteld. Veel gegevens daarover 
zijn verloren gegaan. 

De struktuur en opmaak laten te wensen over, maar 
de samenstellers weten respekt en bewondering op te 


