
omdat die z.i. te veel werd gedomineerd door de zgn. 
ethische richting (139). Volgens de auteur hoeven we 
dit achteraf niet te betreuren: in de Kamper hoogleraar 
stak geen Bijbelvertaler, daarvoor was zijn taalgebruik 
te weinig soepel (131). De Amerikaanse reis van Gr. 
(187-212) wordt eveneens beschreven door de eind-
redacteur van deze bundel. Hoewel Gr. een studeer-
kamergeleerde was (187), die weinig affiniteit  had met 
kunst en cultuur (198), toonde hij een bijna modern 
aandoende visie op de Noord-Amerikaanse bescha-
ving. Zijn waarschuwing voor veramerikanisering, zo-
wel in een specifiek geval, nl. gereformeerd  Amerika, 
als in het algemeen, onderstreept m.i. datGr.'s opvattin-
gen voor sommige kringen actualiteitswaarde zullen 
hebben behouden. Van de nog niet genoemde acht arti-
kelen kan hier nog slechts een enkele aan de orde ko-
men. Dat betreft  dan in het bijzonder de voor de kerk-
historicus belangwekkende bijdrage van D. Deddens 
over 'Het manuscript "Kerkrechtelijke Studiën". Greij-
danus over gereformeerd  kerkrecht' (233-262). Hij 
analyseert met name Gr.'s kritiek op de dissertatie van 
M. Bouwman Voetius  over  het gezag de synoden  uit 
1937. Volgens Gr. verdedigde deze op lichtvaardige 
wijze, dus ten onrechte, de synodale hiërarchie. 
Deddens tekent de consequenties van de opvattingen 
van Bouwman en Greijdanus en laat zien hoe zeker de 
laatste een eenmaal ingezette koers kon vasthouden. 
Hij bevestigt hiermee het beeld dat in het begin van Gr. 
werd geschetst: een karakter, beginselvast, onafhanke-
lijk en integer. Daarnaast was hij rationeel in zijn argu-
mentatie - J. van Bruggen op bladzijde 71 - en soms 
origineel in zijn opvattingen - J. Douma op bladzijde 
48. Het beeld dat in deel IV van het Biografisch  Lexicon 
voor  de Geschiedenis  van het Nederlandse  Protestan-
tisme  van Gr. wordt gegeven krijgt met deze bundel een 
gelukkige aanvulling. 
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In dit soepel geschreven verhaal wordt meer geboden 
dan de titel aangeeft. We krijgen nl. niet alleen een 
portret van de SWV, ook de achtergrond en het Umfeld 

worden scherp belicht. Dat gebeurt dermate evenwich-
tig dat de lezer, ondanks de veelheid aan informatie, 
nergens het overzicht hoeft kwijt te raken. Het hoofd-
motief van het verhaal is de poging van christenen - met 
name katholieken - om de verdeelde christenheid in 
een al even verdeelde wereld te verenigen. In de SWV 
kreeg dit streven gestalte op verschillende niveaus (lo-
kaal, nationaal en internationaal) en in diverse vormen 
(Willibrord-zondag, studiedagen, oecumenische ge-
sprekskringen, tijdschriften).  Na een historisch over-
zicht, dat voornamelijk over de Apologetische Vereni-
ging Petrus Canisius handelt, komt de periode 
1948-1960 aan de orde. In deze jaren overheerste nog 
het denkbeeld dat de eenheid van de kerk van Jezus 
Christus slechts aanwezig kon zijn in de actuele ge-
stalte van de Rooms-Katholieke kerk. De Ned. Herv. 
kerk van die jaren zag de ontwikkeling van organisaties 
die dit gedachtegoed propageerden - in haar optiek ook 
de SWV - met lede ogen aan. In een herderlijk schrij-
ven (1950) werd het 'veldwinnende Rome' een grote 
mate van intolerantie jegens andersdenkenden verwe-
ten. Opvallend is de reactie van de kant van de SWV 
daarop: die was behoedzaam en irenisch. In eigen kring 
kende de organisatie ook zo haar problemen. De Ro-
meinse Curie bv. verzette zich tegen de organisatie van 
bijeenkomsten van katholieken en niet-katholieken. 
Hier hebben we een andere draad van het verhaal: de 
houding van de officiële  Romeinse gremia jegens het 
streven van de SWV. Het bestuur van de vereniging 
worstelde daarmee en de auteur laat zien hoe dat de 
relatie met het Ned. episcopaat stempelde. Hij belicht 
vooral de positie en het werk van de achtereenvolgende 
voorzitters (Willebrands, Groot, Haarsma, Van Mont-
foort,  Huysmans en Van Eijk) en hun voorzichtige ma-
noeuvreren om het episcopaat en Rome niet afkerig te 
maken van het in gang gezette streven naar eenheid. 
Ook deze lijn houdt de auteur stevig vast. In hoofdstuk 
I I I wordt de omslag in het denken van sommige SWV-
bestuurders beschreven: oriëntatie op andere kerken 
kwam nu duidelijker in het vizier. Dat gebeurde vooral 
nadat de Wereldraad van kerken gesprekspartner van de 
Catholica was geworden. Na New Delhi (1961) - de 
derde bijeenkomst van de Wereldraad - ging de deur 
tussen de Rooms-katholieke kerk en andere kerken 
open en de daaruit voortvloeiende contacten hadden 
ook weerslag op nationaal niveau. Zo werd de SWV 
actief bij de oprichting van lokale Raden van kerken en 
stimuleerde zij d.m.v. het tijdschrift  Kosmos  + Oecu-


