
de dramatische verwikkelingen en van de houding van 
individuele kerkleden en ambtsdragers hier op zijn 
plaats geweest zijn. En in de levensschets van dr. M.B. 
van 't Veer die van 1936-1941 deze kerk heeft gediend 
waarna hij naar Amsterdam vertrok, zou op zijn minst 
iets gezegd kunnen zijn over zijn standpunt t.a.v. de 
leergeschillen. Hij was aanwezig op de z.g. vrijma-
kingsvergadering van 11 aug. 1944 in Den Haag; en-
keleuren voordat zij n kerkenraad over het voorstel hem 
te schorsen zou beslissen, is hij overleden. De stukjes 
over de andere predikanten verschillen onderling sterk 
in lengte. 'Wat zijn zulke schetsjes waard?' ben ik ge-
neigd te vragen. De in-memoriam-stijl overheerst. Als 
men ergens op zijn hoede moet zijn voor clichés is het 
wel in de levensbeschrijving van dominees. Maar een 
recensent kan ook teveel vragen. Eigentijdse geschie-
denis is moeilijker te beschrijven dan de prehistorie. 
Voor de  geschiedenis van de gereformeerde  kerk in 
Groningen is het nog te vroeg. In ieder geval heeft de 
heer Kok ons een grote dienst bewezen door het mate-
riaal ervoor te verzamelen. De serie zal worden afgeslo-
ten met een deel over de Westerkerk. 

H. Mourits (red.), Herinneringen  aan kardinaal 
Alfrink,  Anthos. Amsterdam 1997, 187 blz., ISBN 90 
414 0282 9, ƒ 29,90 
- Lodewijk Winkeler 

Kort na de grote biografie van kardinaal Alfrink door 
Ton van Schaik verscheen bij dezelfde uitgever een 
bundel met persoonlijke herinneringen aan hem van 26 
'bekende Nederlanders' (althans in katholieke kring) 
en twee buitenlanders. Zoals te verwachten is van een 
boek als dit, spreekt uit de soms zeer persoonlijke her-
inneringen respect voor, betrokkenheid ook bij een 
mens met zo'n zwaar ambt. Er zijn een paar aardige 
miniatuurtjes bij, natuurlijk weer een aantal nieuwe 
anecdotes over Alfrinks soms scherpe humor, maar 
diep graaft  het geheel niet. 'De auteurs hebben niets 
anders willen doen dan even het stof van tien jaar weg-
vegen om zijn naam en betekenis opnieuw zichtbaar te 
maken', aldus verantwoordt de samensteller deze uit-
gave. Een lezer die er niet meer dan dat van verwacht, kan 
met deze bundel een aangenaam uurtje doorbrengen. 

Herman Noordegraaf,  Revolutionair  predikant  en 
religieus  bezieler.  A.R. de Jong  (1883-1970). 
Gorinchem 1998. 152 blz. ISBN 90 5263 992 2. 
ƒ 25,00 
- D.Jansen 

Met onverdroten ijver laat Noordegraaf  zijn publicaties 
over figuren uithetchristen-socialisme verschijnen. Na 
de ruim tien jaren geleden verschenen studie over Anke 
van der Vlies (1987); en vervolgens die over John 
William Kruyt en Truus Kruyt-Hogerzeil en een aantal 
studies over Bart de Ligt - waaronder de fraaie disser-
tatie uit 1994 - wordt nu het leven van de predikant 
Année Rinzes de Jong in beeld gebracht. Dat geschiedt 
op beproefde wijze: Thematiek, opzet en stijl van het 
boek zijn evenwichtig en noden tot lezen. Het eerste 
hoofdstuk, 'Jeugd en studententijd' treft  vooral door 
het gedeelte over De Jongs inzet voor stadszending en 
evangelisatie te Utrecht en laat tevens zien hoe binnen 
de grenzen van de orthodoxie de grondslag kon worden 
gelegd voor een socialistische overtuiging. Het tweede 
hoofdstuk beschrijft  De Jongs (hulp) predikantschap te 
Tilburg (1909-1910), 's Heerenhoek (1910-1913) en 
Veghel (1913-1915). In deze jaren werd hij beïnvloed 
door de latere Utrechtse hoogleraar A.H. de Hartog, aan 
wie De Jong, volgens eigen zeggen zijn geestelijke be-
vrijding had te danken. De betekenis van Bart de Ligt 
voor zijn ontwikkeling in socialistische richting wordt 
dan ook steeds duidelijker; in Utrecht was deze De 
Jongs medestudent geweest en nu stond hij als predi-
kant in het nabije Nuenen. Het is in deze jaren - in 1910 
werd hij lid van de Bond van Christen-Socialisten - dat 
De Jong definitief  kiest voor het socialisme. Hij deed 
dat met de woorden: 'de kerk heeft op maatschappelijk 
terrein te prediken de beginselen van het socialisme'. In 
deze context passen vegetarisme, drankbestrijding en 
antimilitarisme. In het derde hoofdstuk, 'De eerste 
Wereldoorlog' komt vooral het laatste aspect voluit aan 
bod. De Jong speelde een rol van betekenis in de zgn. 
manifestbeweging, die begon met het Dienstweige-
ringsmanifest.  Als internationale uitgave werd het on-
dertekend door meer dan 1100 personen. Vanwege zijn 
antimilitaristische activiteiten moest De Jong voor de 
rechtbank te Roermond verschijnen op beschuldiging 
van opruiing. Anders dan de oorspronkelijke opsteller 
van het manifest, dr. Louis Bahler, weigerde De Jong 
een boete te betalen en koos voor de gevangenis. Hij 


