
leven. Niet dat ik mij zelve zoo sterk gevoel van staande te 
blijven, maar ik heb vertrouwen op God, dat ook nog vele din-
gen mogelijk zijn wanneer Christus ons kragt geeft, en Hi j zal 
den kragt niet onthouden aan hen die voor Hem willen getuigen. 
De kragt om te lijden voor zijne naam is ook genade. 

De Heere heeft mij nu reeds 13 kinderen geschonken; 7 
heeft hij tot zich genomen om met Hem wedertekomen. Ons 
jongste van bijna een jaar oud is weder sukkelende en ik voorzie 
dat ook dit aan onze zorg zal worden ontnomen. De meerder-
heid van mijn zaad is dus reeds bij den Heere. De overige hier 
op aarde groeyen voorspoedig. De oudste is getrouwd met een 
Amerikaansche Doctor en heeft reeds twee kinderen. Beide zij 
en hare man belijden den Heere met hun zaad. De twee volgende 
dochters zijn in huis. Ze[?] volgen, doch hebben nog geen dui-
delijke belijdenis van den Heere gedaan. Eene nicht die voor 
eenige jaren bij ons gekomen is, is sedert tot den Heere bekeerd. 
Mijne beide jongens Henry & David zijn nog jong en wild. 

Mijne tijdelijke omstandigheden zijn voldoende, wanneer 
gij mij deze [brief]  zaagt schrijven, zoudt gij niet denken dat ik 
zoo ver in het binnenland van Amerika was. 

Ik heb sterk verlangen om mijn oude vaderland nog eens te 
bezoeken terwijl vroegere vrienden en broeders nog leven. In 
'56 was ik voorbereiding makende om in het volgende jaar een 
uitje naar Nederland te maken met mijn gezin, en daar kwam de 
winter van '57 welke in het Westen van Amerika alles in de war 
bragt. Nu is weer vooruitzigt dat ik welligt in '61 mijn voorne-
men ten uitvoer kan brengen, en in dat geval zult gij mij spoedig 
aan uw huis zien. Tegen dien ti jd kunnen er echter reeds groote 
veranderingen in de wereldregering hebben plaats gegrepen. 
Italië kan niet lang in de tegenwoordige toestand blijven. De 
Paus schijnt na zijne terugkering in Rome verbeteringen te heb-
ben beloofd, Babyion het Protestantsche zoo wel als het 
Roomsche moet vallen. Nu moet ik eindigen. Groet van harte 
uwe vrouw en alle de broeders die nog aan mij denken, ook 
Pauli en Zwarts. God zij uw licht en kracht. 

Uw liefhebbende Broeder, H.P. Scholte. 


