
bisschoppelijk enthousiasme; hier  was ook zoveel nodig!) en perso-
neel: een enorm contingent zouaven trok uit Nederland op ten strijde.5 

Dat deze concentratie op het ambt van de paus het aanzien van de 
bisschoppen niet ten goede kwam, is evident. Daar kwam nog bij dat 
zij, in tegenstelling tot Pius' opvolger Leo XII I , conservatief  waren en 
dus ook daarin geen blinkende voorbeelden. Toch hebben zij zich met 
succes weten te weren tegen romeinse inmenging in hun zaken. 

Voor het eenheidsgevoel der Nederlandse katholieken was de stra-
lende opgang van de paus alleen maar voordelig. Steeds sterker voel-
den zij zich een speciale - ja: voorbeeldige - tak van de wereldkerk. 
Een eigen tak, wel te verstaan, die dus uitblonk. Dat gevoel werd zeer 
versterkt door de heiligverklaring van de Gorcumse martelaren in 
1867.6 Tegen de Nederlandse bisschoppen in - als altijd bevreesd voor 
protestants protest - maar gesterkt door de franciscanen waartoe de 
meeste der Gorcummers hadden behoord, zette de paus door. Het 
moesten typisch contra-reformatorische  heiligen worden, maar deze 
pauselijke opzet viel in het (Brielse Maas-) water. In plaats van de 
beoogde pauselijke helden verschenen er nationale, die de Neder-
landse katholieken (precies toen Nuyens het beschreef,  voeg ik toe) 
een eigen verleden gaven! 

De vier hoofdstukken die dan volgen behandelen episoden tussen 
1898 en 1914. Hoofdstuk 7 gaat over het conflict tussen bisschop 
Bottemanne en Henri Poels, het achtste over een rapport uit 1902 van 
de pauselijk zaakgelastigde over de criminaliteit onder de Neder-
landse katholieken, het negende over de repercussies van de 
Borromaeus- encycliek in de Nederlandse politiek en (vooral) ten 
paleize, het tiende over 'de kardinaal en de ketterjager, het duel tussen 
(kardinaal) Van Rossum en (de journalist) M.A. Thompson, 1912-
1914', waar L.J. Rogier al zo smeuïg over schreef,  en dat in dit boek 
meer van de romeinse kant belicht wordt - zowel afstandelijker als 
trefzekerder.  Tenslotte leveren de stichting van de Nijmeegse Univer-
siteit en 'Italië, het Vaticaan en de NSB', twee onderwerpen uit het 
interbellum (al had het eerste een veel langere voorgeschiedenis), de 
stof voor hoofdstuk 11 en 12, waarna dus het reeds vermelde der-

5. Pag. 136: 3.000 op een 
totaal van 11.000. 

tiende een zeer goed overzicht-met-conclusies biedt. Kortom, een 
boek dat eigenlijk, oecumenisch, in ieders kast zou moeten prijken. 

6. Pag. 157-172, Hoofdstuk 
6: 'Nationale of pauselijke 
helden'. 

Poels  en het publicatieverbod 
Om nu duidelijk te maken waarom dit werk mij getroffen  heeft, wil 


