
nis van Hugo Peters  in leven  landarbeider  te Waddinxveen  en aldaar 
overleden  22 Maart  1894 (Utrecht, 1933). Het zoekwoord 'lotgeval?' 
bracht eveneens merkwaardige titels aan het licht, zoals de Geschied-
kundige  verdediging,  of  letterlijk  verslag  vanA.  van derKuyl,  weleer 
student  in het seminarium  te 's  Heerenberg,  omtrent  wat  hem is we-
dervaren  van een r.k.  priester,  al de vervolgingen,  die  hij  heeft  onder-
gaan, zijne  lotgevallen  als soldaat,  enz-, de brieven,  doorhem  aan den 
aarts-priester  gezonden,  en deszelfs  gewelddadige  overlevering  in 
handen van een'  dienaar  der  politie  (Amsterdam, 1819) en De ver-
klaring  van J. E. Boukema,  landbouwer  te Uithuizen  omtrent  het 
opmerkelijkste  zijner  natuur,  gehoudene handelingen  en gehad heb-
bende gedachten  en lotgevallen,  benevens het daaruit  door  hem 
afgeleidde  nopens het opperwezen  en deszelfs  werken,  als mede zijner 
denkbeelden  betrekkelijk  het wettelijke,  en 't  geen de volbrenging 
dezer  verklaring  wederstaat,  maar  evenwel  toch zeker  plichtelijk  stelt 
(Groningen, 1848) 

Er zullen altijd vele teksten zijn die door een dergelijke elektroni-
sche zeef glippen. Mea Nijland-Verwey (1892-1978) gaf haar auto-
biografie de lapidaire titel mee: 1 op 7, en het eerste deel van de 
memoires van de kleurrijke journalist Alexander Cohen (1864-1961) 
heet simpelweg In opstand.  De predikant Isaac Busch Keizer be-
schreef in 1853 in het tijdschrift  Waarheid  in Liefde  schokkende ge-
beurtenissen uit zijn leven onder de titel 'Hoe Petrus na zijnen val door 
zijne medeleerlingen en door Jezus bejegend is'. Enkele andere voor-
beelden uit de kerkelijke sfeer illustreren het probleem even duidelijk. 
De predikant Daniël Maaldrink stelde zijn jeugdherinneringen te 
boek als Uit  de Graafschap.  Schetsen uit  het Geldersche  dorpsleven 
(Deventer, 1887). Ds. Guillaume A. van der Brugghen schreef het 
kennelijk autobiografische  Vijfmaal  dominé  en nog altijd  een sukkel 
(Rotterdam, 1906). De bekende L.G.C. Ledeboer beschreef zijn le-
ven onder de titel 's  Heeren  wegen,  gehouden met eenen alles  ver-
beurd  hebbenden zondaar  (Leiden, 1843). Frederik Stephanus 
Kraayvanger, bekeerling uit het rooms-katholicisme, voegde een 
levensschets toe aan zijn bekeringsgeschiedenis Van  Rome naar 
Christus.  Gronden  voor  mijn  overgang  uit  de Roomsch-Katholieke 
tot  de Protestantsche  Kerk  (Arnhem, 1863); een andere predikant 
geworden pater, Clement van Puy velde (een Vlaming), hield het sim-
pel: Van  pastoor-deken  tot  predikant  (Brussel, 1947). Het onderzoek 
van biografische naslagwerken en literatuur blijft voor dit soort ver-


