
paste zich snel aan. Toen Henry Dosker later in zijn biografie over Van 
Raalte hetzelfde van deze predikant zei, beklemtoonde hij daarmee 
het standpunt van zijn eigen familie. 

Aanvankelijk miste Henry in Grand Rapids zeer zijn vertrouwde 
vriend en overwoog hij soms terug te keren naar Nederland. Op 6 
december 1873 schreef hij Bavinck vanaf zijn studentenkamer te 
Holland, Michigan: 

Veel denk ik aan u, geliefde vriend, en bestendig vestig ik het oog 
op uwe beeltenis, die in een net lijstje op onze kamer hangt. Ik heb 
nog geen vriend weder gevonden. Met mijn broeder, ge weet het, 
kan ik niet goed vertrouwelijk zijn, onze caracters loopen te ver 
uiteen, de studenten over het algemeen staan me niet aan; ben ik 
ook soms door den innigen omgang met u, geliefde vriend, ver-
wend? Ik weet het niet, één ding is zeker, den man mijner keuze 
heb ik nog niet gevonden; buitendien denk ik aan u, aan de onver-
getelijke gesprekken die we, onze harten voor elkaar uitstortend, 
voerden; veel denk ik over de innige vrienschapsbanden die onze 
harten samen snoerden, veel over de blijken van innige vriend-
schap en vertrouwelijken omgang, veel over den onbewolkten 
hemel van broederlijke genegenheid, waar onder we ons samen 
bevonden; veel over de diepe vrede die zich gezeteld had in het 
diepst mijner ziele sinds ik in u den man gevonden had, voor wien 
ik mijn hart en hartsgeheimen durfde ontvouwen; en thans sta ik 
[alleen] sinds den droeven stond, die al dat genot wreed ver-
scheurde, sinds die droeve, onvergetelijke en ook onvergeten 
afscheidsure.5 

5. Doskers brieven aan 
Bavinck berusten in archief-
hl. Bavinck.  Historisch 
Documentatiecentrum voor 
het Nederlands Protestan-
tisme, Vrije Universiteit, 
Amsterdam ( H D C ) . Bavinck 
tekende op deze brief  aan: 
'zeer gevoelig'. 

Maar bij nadere overweging verwierp hij deze mogelijkheid steeds 
weer. Hij meende al na een korte tijd in de Verenigde Staten dat hij in 
Nederland niet meer zou passen. Het Nederland van de jaren zeventig 
was vanuit het perspectief  van booming  West-Michigan een armetie-
rig en wat achterlijk land. Bovendien, anders dan in Nederland was 
vader Dosker in Amerika in staat om een goede opleiding te bekos-
tigen voor zijn vier zonen, waarvan Henry het meest belovend leek. 
Henry bezocht het in 1866 door Van Raalte in Holland gestichte Hope 
College, waar hij in 1876 zijn bachelor graad behaalde. Hij genoot 
volop van zijn studie en schreef Bavinck dat de opleiding veel beter 
was dan hij in Nederland had kunnen krijgen. Henry bewoonde sa-
men met zijn broer Herman een kamer op de bovenste verdieping van 
Van Vleck Hall, vanwaar hij een mooi uitzicht had op de beboste 
omgeving. Maar afgezien van nu en dan een passerende groep indi-


