
New Brunswick was ook geen grote opleiding en telde in deze 
jaren ongeveer dertig studenten.7 Binnen Amerikaanse verhoudingen 
werd dit Seminary beschouwd als een behoudende en niet door open-
heid gekenmerkte opleiding.8 Dit mocht voor de enkele studenten uit 
de Reformed Church in het westen9 misschien een aanbeveling zijn, 
aan de behoeften van de oostelijke kerken, die zich veelal in en om de 
grote metropolen bevonden, voldeed de opleiding nauwelijks. 
Dosker nam zijn intrek in Hertzog Hall en liet de nieuwe wereld in en 
om New Brunswick op zich inwerken. Hij begon in deze periode met 
rondpreken. Op 9 november 1877 schreef hij Bavinck vanuit New 
York: 

Gij Hollanders kunt u geen denkbeeld maken van den rijkdom en 
van het geraas en gerommel van Broadway & 4Ü1 Avenue, twee 
straten hier. Duizenden verdringen elkaar. De grenzen der maat-
schappij raken elkaar in dat gewoel. Schitterende weelde en hui-
veringwekkende armoede gaan hier naast elkaar voort. Ik wou 
dat je hier eens kondt zijn. (.:.) Zou ik nog in Holland passen, 
Herman? De preektrant is hier geheel verschillend, zoo zijn de 
omstandigheden, waaronder ik gevormd ben. Zou men mij daar 
ginds kunnen en willen hooren? Ik zou mij er niet weer thuis 
gevoelen. 

Nederland verdween in deze jaren achter Doskers horizon, maar dat 
wilde niet zeggen dat hij zich in New Brunswick thuis voelde. Hij was 
er geregeld ziek, het was hem te ver van huis en het was zijn ouders 
te duur. Bovendien groeide er in die tijd onder de Nederlandse immi-
granten in de Reformed Church een zekere reserve jegens New 
Brunswick, omdat de synode van 1878 wel die opleiding in stand 
hield, maar 'hun' opleiding in Holland niet had willen heropenen. 

Het laatste jaar van zijn opleiding tot predikant volgde hij daarom 
aan het presbyteriaanse McCormick Theological Seminary te 
Chicago, zijn derde theologische school in driejaar tijd. In Chicago 
leerde Dosker in het cursusujaar 1878-1879 de presbyteriaanse we-
reld kennen, die hem meer boeide dan die van de Reformed Church 
in New Brunswick. Hier vond hij zijn Amerikaanse theologische 
leermeester in Francis L. Patton (1843-1932), de latere president van 
Princeton University en hoogleraar aan McCormick Seminary van 
1872 tot 1881. In de eerste twee jaar van zijn studie was Dosker tot 
de ontdekking gekomen dat de verhouding tussen geloof en weten-
schap niet zo harmonieus was als hij aanvankelijk meende. Wat hem 
aantrok in Patton was dat deze een cultureel onderlegd man was en 
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