
tegelijk theologisch conservatief,  van de 'old side'. Zi jn eerste indruk 
van de Amerikaanse cultuur en van zijn studie daar was zeer positief 
geweest, maar nu hij wat ouder was geworden en meer ervaren was 
hij zijn optimistische kijk kwijt geraakt. Hij was onzeker over de 
toekomst en over die van het christendom in het bijzonder. Hij was 
niet overtuigd geraakt van de moderne levenshouding, die met het 
geloof afrekende, maar hij had haar argumenten evenmin kunnen 
weerleggen. Hij kon het alleen houden met de 'old side' met behulp 
van de sprong van het geloof, met voorbijgaan aan zijn denken dus. 
In deze gemoedstoestand was de aanraking met mensen als Patton 
een bemoediging. Deze docent was in eigen persoon het bewijs dat 
het oude geloof zich kon verhouden met moderne beschouwingen. 

Gegeven deze toestand kon hij zich goed indenken, hoe geprangd 
zijn vriend Bavinck zich soms voelde, die op dat moment als eerste 
afgescheiden student theologie studeerde aan de Leidse universiteit, 
het bolwerk van de modernistische theologie. Dosker schreef hem op 
27 maart 1880: 

Gave God, Heiman, dat gij hier waart. Die twijfel aan de 
gepastheid uwer levenskeuze heeft een andere en diepere grond. 
Mijns inziens, is het noodzakelijk gevolg van de negatieve rich-
ting uwer gansche theologische ontwikkeling. In Leiden hebt gij 
u steeds verdedigd, maar misschien vaak ten koste van dieper 
liggende sympathieën, met een inzicht, dat gij op grond van wat 
wij 'early prejudice' noemen, moest kampen. (...) Vergeef mij. 
't Is de diepe liefde, die ik nog steeds voor u gevoel. Waart gij hier 
geweest, uwe ontwikkeling ware meer in positieve richting ge-
weest. En er is ook voor het bestudeeren nog ontzettend veel te 
zeggen. Mannen als Liddon in Engeland en Hodge en Patton hier 
durven zich nog aan de oude zijde scharen, en de verderfelijke 
kritiek heeft tot nog toe geen tittel of jota permanent veranderd. 

Patton raadde Dosker aan een proefschrift  te schrijven, maar een 
periode van ziekte, direct volgend op de voltooiing van zijn 
predikantsopleiding in april 1879, deed hem afzien van uitvoering 
van dit plan. Niettemin eerde McCormick Seminary hem later onder 
zijn studenten als 'one of the most celebrated and most scholarly' en 
benaderde het hem tweemaal voor een docentschap.10 

Strijd  om vrijmetselarij 
Na een tour door Europa trad hij eind 1879 in het huwelijk met 
FrancesL. (Lyda) Doornink (geb. 8 augustus 1856) uit Grand Rapids 

10. Memorials  Rev.  Henry 
Elias  Dosker,  DD, LLD, LHD, 
z.p., z.j., pag. 65. 


