
Geloof mij dat ook in America het oog belangstellend geslagen 
is op de ontwikkeling der kerk-historische toestanden ten uwent. 
Wat ook er van gezegd worde - de Vrije Universiteit is een macht 
in die ontwikkeling, of moet het zeker worden. En wij zenden u 
daarom van deze zijde der wateren een hartelijk 'God-speed'. 
Alles wat er daar in uwe kringen van belang gezegd wordt, is hier 
zoo welkom, en wordt met de diepste belangstelling gelezen. Van 
week tot week ontvang ik de Heraut en bl i j f zoo gedeeltelijk op 
de hoogte. 

Interessant is met name, dat hij Kuyper beschouwde als een geestver-
want van hem en zijn vader, en als degene die nu de gereformeerde 
overtuiging met brede armslag doorzette, waar dat zijn vader door 
separatistische hardliners  onmogelijk was gemaakt. Ik geloof, ver-
volgde hij aan Hoedemaker, 

niet te dolen als ik hem [Kuyper] den steunpijler noem der 
geheele gereformeerde  beweging in de Nederlandsche Her-
vormde Kerk, die men niet ten onrechte 'le reveil nouveau' zou 
kunnen noemen, 't Is ongetwijfeld de logische doorwerking der 
beginselen, die sedert 1835 de kerk agiteerden, en in de beweging 
der scheiding van 1835-60, of daaromtrent, ondergingen, als be-
vreesd voor de openbaring er van in het separatismus dier dagen; 
maar die nu, vooral onder de handen van dr. Kuyper, weer hun 
erkend recht beginnen te handhaven, en met Gods hulp zullen 
uitloopen in de reformatie  der Gereformeerde  Kerk en dan in de 
eindelijke ineensmelting der beide gereformeerde  parteien, zoo-
als destijds door Groen van Prinsterer zoo treffend  gespeld wierd. 
Met groote bevreemding zien wij van verre de diepe breuke 
tusschen de beide gereformeerde  vleugels, te meer te betreuren 
daar zij toch in 't einde saamloopen in den eenen Heer, door 
beiden evenzeer geliefd.17 

17. Dosker aan Ph.J. 
Hoedemaker, 11 oktober 
1883. Archief-A.  Kuyper. 

Door zijn Nederlandse contacten en geregelde lectuur van bladen als 
De Heraut  en De Vrije  Kerk  bleef Dosker goed op de hoogte van de 
ontwikkelingen in het vaderland. Via The  Christian  Intelligencer,  het 
wekelijks orgaan uit de kring van de Reformed Church, informeerde 
hij zijn Amerikaanse geestverwanten over de verwikkelingen rond 
Bavinck, Hoedemaker en Kuyper. Overeenkomstig zijn brief  aan 
Hoedemaker verwelkomde hij de Doleantie, de breuk met het her-
vormde kerkbestuur waarop de gereformeerde  beweging in 1886 
uitliep, als een vrucht van de ware geest van de Afscheiding van 1834, 


