
die werd verpersoonlijkt door de Doskers en de Bavincks. 
Tot aan de jaren tachtig was Van Raalte's visie voor een gerefor-

meerde kerk in de Verenigde Staten zijn leidraad geweest, maar sinds 
deze weg ten gevolge van de masonic  controversy  op niets leek uit te 
lopen, zocht hij een nieuw perspectief.  Zi jn eigen Reformed Church 
had hem op dat moment niets te bieden. De westelijke tak ontbeerde 
in de jaren tachtig een krachtige leider en Dosker zelf was niet de 
geschikte figuur om die vacature te vervullen. Hij spande zich wel in 
om de kerk weer een intellectueel centrum te verschaffen  en bewerk-
stelligde dat Western Theological Seminary in 1884 weer open ging. 
Hij trad er zelf op als lector voor de kerkgeschiedenis, eerst part-time 
naast zijn predikantschap te Grand Haven, en vanaf augustus 1886 tot 
de zomer van 1888 voltijds. Maar de eerste jaren konden er nog 
weinig impulsen van dit instituut uitgaan. Wat dan? De presbyteria-
nen stonden voor de meesten in de Reformed Church te ver af. Maar 
nu was daar Kuyper in Nederland met zij n visie op een gereformeerde 
kerk. Dosker overwoog of deze visie misschien van betekenis zou 
kunnen zijn voor zijn aangeslagen kerk. 

Dosker was al eens onder Kuypers gehoor geweest, toen hij in 
1979 - kort voor zijn huwelijk en bevestiging als predikant - door 
Europa trok en ook enige tijd in Nederland doorbracht, maar toen hij 
in 1888 de gelegenheid kreeg negen weken in Nederland door te 
brengen, was dat een uitgelezen mogelijheid nader met Kuyper in 
contact te treden. Als afgevaardigde van de Reformed Church 
woonde hij zowel de synode bij van Kuypers dolerende Nederduit-
sche Gereformeerde  Kerken, die in juni te Utrecht bijeenkwam, als 
die van de Christelijke Gereformeerde  Kerk, die in augustus te Assen 
werd gehouden. De situatie voor het nieuwe kerkgenootschap was 
nog steeds precair. Kuyper zocht geen zelfstandige toekomst voor dit 
kerkgenootschap, maar het bevond zich in deze jaren nog ergens 
tussen de Hervormde Kerk en de kerk van de afgescheidenen in. 
Dosker was de eerste buitenlandse afgevaardigde die een dolerende 
synode bezocht en hij sprak in het midden van deze vergadering 
namens zijn kerk woorden van waardering en bemoediging. Dosker 
raakte in Nederland onder de indruk van de positieve krachten in het 
kerkelijk leven, vergeleken bij de toestand ten tijde van de emigratie 
van zijn familie in 1873 en helemaal vergeleken bij de ingezonken 
toestand waarin zijn eigen kerkgenootschap in Michigan zich be-
vond. Hij verlangde terug naar zijn vrouw en kinderen en zijn ver-
trouwde werkkring, maar op 16 augustus 1888, op weg naar de 'Am-
sterdam' van de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomboot Maat-
schappij in de Rotterdamse haven, schreef hij Bavinck vanuit de 


