
een kleine afwisseling, als een jacht of vischpartijtje, een verga-
dering buiten af, of zoo iets. 
Dat schrijfwerk,  buiten af, deed mij goed in meer dan één opzicht. 
Het stelde mij in correspondentie met mannen, buiten onze kring, 
en - het betaalt,  in lageren en hoogeren zin beide.36 

Op deze wijze was het hem mogelijk uren per dag vrij te houden voor 
studie. Het was Kuyper die hem zijn studieveld aanwees: de geschie-
denis van het Nederlandse calvinisme in de zestiende en zeventiende 
eeuw. Men kan zich afvragen waarom Doskers aandacht van de ker-
kelijke zaken naar de geschiedenis verschoof.  Wilde hij een nieuw 
begin maken na zijn teleurstellingen op kerkelijk gebied? Trachtte hij 
zo alsnog aansluiting te vinden bij Kuypers beweging? Zocht hij in de 
geschiedenis een terrein, waarop hijzelf niet zo snel het onderwerp 
van discussie zou worden? 

De nieuwe passie van Dosker heette calvinisme en dit onderwerp 
kwam in de plaats van Van Raalte en de Reformed Church. Hij werd 
sterk geboeid door Kuypers confrontatie van de tijdgeest met het 
calvinisme en diens nieuwe formulering  van de klassieke gerefor-
meerde theologie. Kuyper werd - de afstraffing  van 1888 ten spijt -
zijn held en hij meende aan deze voorman meer voor zijn geestelijk 
leven te danken te hebben dan aan zijn ouders. Na jarenlang voor zijn 
kerk geleefd te hebben, leefde hij nu voor Kuyper en het neocal-
vinisme. 

Dergelijke gevoelens waren destijds niet ongewoon. In het archief 
van Kuyper bevinden zich vele brieven met deze strekking, niet al-
leen van eenvoudige mensen, maar ook van ontwikkelde en leiding-
gevende personen, zowel uit Nederland als de Verenigde Staten. Voor 
velen was hij als Paulus, die naar het duistere Europa gezonden was, 
om onder heidenen Gods heerlijkheid te verkondigen. Doskers aan-
hankelijkheid zegt iets over de wijze waarop sympathie en aanhanke-
lijkheid beleefd werden aan het einde van de negentiende eeuw, maar 
het zegt ook iets over het effect  en de reikwijdte van Kuypers optre-
den. Zijn ideeën gaven gereformeerden  het gevoel, dat ze niet veracht 
en in een uithoek van de samenleving hun leven hadden uit te dienen, 
maar dat ze een eigen bijdrage dienden te leveren in het intellectuele 
debat en dat de samenleving mede door hen diende te worden ge-
bouwd. Kuyper bond hen samen en schonk ze een levens- en wereld-
beschouwing, even sterk en samenhangend als die van het evolutio-
nisme of het socialisme, of zoals Dosker op 3/4 januari 1893 aan 
Kuyper schreef naar aanleiding van diens op 20 oktober 1892 uitge-
sproken rede De verflauwing  der  grenzen: 

34. De uitgever zag er ook 
weinig brood in, want het 
boek verscheen in 1893 
'voor rekening van den 
schrijver' bij C.C. 
Callenbach te Nijkerk. 
Archief-Bavinck. 

35. Zie: De Heraut,  30 
oktober 1892. 

36. Dosker aan Bavinck, 21 
oktober 1890. 


