
is niet populair, zal het ook nooit worden, zij geeft niet zoo veel 
voor direkt, zij leert ons de levenspraktijk niet. Maar wel kan zij 
ons leeren eerlijk en oprecht dingen en menschen aan te zien, en 
wel kan zij de bron zijn van een heilzaam - pijnlijke zelfkennis. 
En stel ik mij haar voor in volmaaktheid als een studie met het 
geheele hart en met de geheele persoon en gedragen door een 
sterk geloof, dan kan zij nog veel meer zijn, dan kan zij ons 
verheffen  boven onze vaak banale alledaagschheid en kleinheid 
en ons doen zien Gods wet voor onze zielen. Dat echter is aan heel 
weinigen gegeven, en aan niemand altijd. Kleineren moeten zich 
vergenoegen met eenvoudige beschrijving, onderzoek, analyse, 
enz. naar hun beste weten en kunnen, maar nog eens, als daar geen 
hart in klopt, dan is het niet in orde. 

Wat beschrijving kan geven merkte ik aan (een) nieuw boek 
van Charles Morgan, In search  ofvalues.  Reflections  in a mirror. 
Het boek heeft niets van een stelselmatige ethiek; het is een bun-
del essays over 'On being born now', 'The interity (?) of Pascal', 
' An expectant silence', 'Emily Brönte', enz., die echter hun een-
heid vinden in de geest. Wie zulk een boek verwerkt heeft, ont-
ving meer dan de meeste leerboeken voor ethiek hem konden 
geven; het resultaat is niet een dosis parate kennis, het resultaat 
is meer. - Iets van dien aard, hoewel meer naar de exact - weten-
schappelijke kant, stond ook wel De Bussy voor. In genoemde 
oratie zegt hij tot de studenten: 'Met de minst mogelijke ver-
meerdering van kennis het oordeel ontwikkelen, de blik verrui-
men, dat is het laatste doel uwer studiën'. En daartoe wilde hij 
helpen; het is de quintessens van een beschrijvende ethiek: een 
spiegel voorhouden, en aansporen tot zelf denken. Deze ethiek 
schenkt geen moraal, zij moraliseert niet, zij wekt het oordeel, en 
zij opent de oogen voor de bron waaruit de rechte moraal vloeit. 
Ik kan mij voorstellen, dat men deze methode (beschrijven, on-
derzoeken, zoeken) voor de Universiteit aanvaardbaar acht, maar 
er voor het Seminarie iets bedenkelijks in ziet. De Universiteit 
beoogt wetenschappelijke opleiding, en al moeten wij niet te veel 
verwachten van de zin voor wetenschap bij de meeste studenten, 
het is een eer voor de Universiteit, als zij een besef van ware 
wetenschap bij de besten wakker roept, ook bij de theologische 
studenten. Een Seminarie evenwel ziet in elk geval wèl naar de 
praktijk; doel is niet geleerden of half - geleerden te kweeken, 
maar leeraren, Evangelie - dienaars naar de gemeenten te zen-
den. Er is dus een aanmerkelijk verschil, ook voor de ethiek. Ik 
pleeg onderscheid te maken tusschen Zedekunde en Zedeleer. 


