vergeeve mij nog deze eene aanhaling) te beseffen: ... le jour ou
I’homme se sentirait décidément délaissé, livré a sa seule
faiblesse. ..sa vie sécoulerait dans un si morne désespoir, qu’il s’
evaderait comme d’un cachot’.

Het was mij een eer en een voorrecht aan het Seminarie te
mogen doceren; mijn dank gaat uit naar het Curatorium dat mij
aanstelde en daarmee zijn vertrouwen uitsprak in mijn willen en

kunnen; moge dat vertrouwen niet te zeer beschaamd zijn.
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