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wensrelatie. Dankzij Kuipers inventiviteit en vast-
houdendheid – het kostte hem moeite bisschoppen 
te overtuigen van de noodzaak van de vluchtelin-
gencollecte ’Actie voor God’ – vonden honderden 
Duitse Joden een veilig heenkomen naar Brazilië. 
 Op 25 juli 1941 werden het rkwv en het cnv 
onder nationaal-socialistische leiding geplaatst. 
Het nvv was dat al een jaar eerder overkomen. Tot 
dusverre werd in de geschiedschrijving over deze 
‘gelijkschakeling’ aangenomen – Arie Kuiper ves-
tigt daar in een stijlbreuk met citaten uit het werk 
van L. de Jong ook de aandacht op – dat alle be-
stuurders van rkwv en cnv, misschien bang, maar 
desondanks kloek en moedig ‘neen’ zeiden, toen ze 
door de nationaal-socialisten gesommeerd werden 
op hun post te blijven. Uit Kuipers herinneringen 
blijkt hoe bij zijn collega J.A. Schutte de angst wel 
degelijk overheerste, maar dat deze ‘gered’ werd 
door ontslag door de nieuwe bewindvoerders. 
 Met een relaas van Kuiper over zijn kortstondige 
internering in St. Michielsgestel en zijn rol bij de 
bevrijding van een gearresteerde verzetsman, ein-
digt het boek nogal abrupt in het jaar 1942. De 
hele voorbereiding van bevrijding, de wederop-
bouw, het lidmaatschap van de Eerste Kamer en 
de ser, de ruim twaalf jaar directie van de Sociale 
Verzekeringsbank, zijn werk voor Radboudstich-
ting, het hoogste bestuursorgaan van de Katholiek 
Universiteit Nijmegen, en na zijn pensionering in 
1962 zijn aandeel in de katholieke ouderenbond, 
blijven onbesproken. Dat is jammer, want ook 
daarover heeft Kuiper ongetwijfeld het nodige te 
zeggen gehad. 
 Egodocumenten blinken doorgaans niet uit door 
zelfkritiek. Daar vormen de memoires van Henk 
Kuiper geen uitzondering op. Alle herinneringen 
die hij ophaalt tenderen naar – vaak moeizaam 
bevochten – succes voor hemzelf. Er is geen enkele 
reden om aan het waarheidsgehalte van deze boei-
ende herinneringen te twijfelen. Maar de kritische 
reflectie op de eigen rol ontbreekt. Hetzelfde geldt 
voor de terugblikken op de katholieke vakbewe-
ging waarin hij opereerde. Verweven als zijn eigen 
leven en emancipatie was met die beweging, was 
zijn neiging om daar spontaan kritisch op te reflec-
teren niet erg groot. Wat ook opvalt is dat Henk 
Kuiper in dit boekje vrijwel nergens vraagtekens 
plaatst bij noodzaak van verzuilde vakbeweging. 
In dat opzicht was hij geheel en al een kind van 
zijn tijd, waarin het gescheiden optrekken normaal 

was en de emancipatie van het katholieke volks-
deel zwaarder woog dan klassenbelangen. 
 In het voorwoord en de inleiding leggen de in-
terviewer en de bewerker in heel bescheiden mate 
verantwoording af voor hun vragen en selectie en 
nemen ze wat ruimte voor een kritische terug-
blik. Een enkel voorbeeld moge duidelijk maken 
dat Henk Kuiper wel degelijk ook kritisch naar 
zijn eigen verleden keek. Na de gelijkschakeling 
vertoonde rkwv-voorzitter A.C. de Bruijn nog 
geruime tijd trekken van ‘Deutschfreundlichkeit’, 
en met merkwaardige vasthoudendheid lanceerde 
hij in 1942 eenheidsplannen, die de Duitsers in de 
kaart leken te spelen maar Nederlandse collega’s 
als E. Kupers (nvv) en W. de Jong (cnv) in grote 
verlegenheid en zelfs groot gevaar brachten. Uit 
historisch onderzoek is inmiddels bekend dat Kui-
per mordicus tegen De Bruijns optreden was, maar 
onvoldoende gewicht in de schaal kon leggen om 
de autoritaire De Bruijn van zijn eigengereide op-
treden af te houden. Tegenover Marinus Ruppert, 
zijn cnv-collega uit de landarbeiderstijd, vroeg hij 
zich eens af of De Bruijn ‘krankjorem‘ was gewor-
den. 
 Deze kanttekening laat onverlet dat Om recht 
en waarheid (de titel verwijst overigens naar een 
geruchtmakend rapport Om waarheid en recht 
uit 1926, waarin het rkwv de vloer aanveegde 
met asociale katholieke werkgevers in vooral het 
zuiden van het land) een onderhoudend en ple-
zierig leesbaar boek is, dat vanuit het perspectief 
van deze ene, markante vakbondsman niet alleen 
kennis en inzicht biedt over personen en ontwik-
kelingen in de katholieke vakbeweging uit de eerste 
helft van de vorige eeuw, maar mutatis mutandis 
het verhaal vertelt van ervaringen en belevingen 
van veel collega-tijdgenoten bij andere vakbonden, 
ook die uit andere zuilen. —
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