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Na de Tweede Wereldoorlog legden velen hun herinneringen aan deze tijd vast. Onder hen 
waren ook predikanten, die van de gelegenheid gebruik maakten om ook in geestelijk opzicht 
een soort balans op te maken. Als zodanig kan allereerst worden genoemd de gereformeerde 
predikant J. Overduin, die ternauwernood de concentratiekampen van Amersfoort en Dachau 
had overleefd. Hij publiceerde op veler verzoek reeds in 1945 het boek Hel en hemel van Da-
chau, dat in brede kring gunstig werd ontvangen.1 Verder kan genoemd worden zijn hervormde 
collega J.J. Buskes, die in 1944 enkele maanden gevangen zat in het gijzelaarskamp Vught. Van 
hem verscheen in 1947 de brochure Waar stond de kerk?2

 Tot enkele jaren geleden was het niet bekend, dat de gereformeerde predikant Fredrik Slomp 
uit Heemse, beter bekend onder zijn schuilnaam Frits de Zwerver, in het voorjaar van 1945 
op zijn onderduikadres bij collega J. Bavinck te Gramsbergen al de balans van de oorlog had 
opgemaakt. Slomp, die in 1978 te Vaassen overleed, was in 1898 in Ruinerwold geboren en 
studeerde van 1921-1926 aan de Theologische School der Gereformeerde Kerken te Kampen. 
Zijn eerste gemeente was vanaf 1927 Nieuwlande in Drenthe. In 1930 aanvaardde hij een 
beroep naar Heemse bij Hardenberg in Overijssel. Door de nabijheid van Duitsland en zijn 
vriendschap met enkele Duitse predikanten uit zijn studententijd, was hij er vroeg getuige van 
hoe geraffineerd het nationaal-socialisme daar vanaf de opkomst van Hitler in 1933 steeds 
meer veld won, ook op kerkelijk terrein. Vanaf de kansel en op kaderdagen van de Anti-Revo-
lutionaire Partij en bijeenkomsten van het Christelijk Nationaal Vakverbond waarschuwde hij, 
ook na de bezetting in 1940, fel tegen het nationaal-socialisme.3

 In de grensstreek werd nauw samengewerkt met de Altreformierte Kirche in Bentheim en Os-
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