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 Bijna alle prelaten waren het erover eens, dat de Nederlandse 
wetgeving op geen enkele wijze de het protestantisme of beke-
ringen daartoe begunstigde, maar wel het ‘indifferentisme’. Al-
leen bisschop Van de Ven meende dat de geest van de wetgeving 
enigszins in het voordeel van de protestantenwas15, zonder dit 
overigens met argumenten te staven. In de praktijk betekende dat 
weinig, omdat de overheid zich niet graag in godsdienstige zaken 
mengde. Zijn Roermondse collega vond de nationale overheid 
eveneens ‘protestant’, wat wel te merken was aan het benoemings-
beleid in publieke functies. Als bekeringsmiddel werd dat echter 
niet gebruikt. Ook Bottemanne dacht dat de katholieken zich 
niet bepaald een voorkeursbehandeling kregen als het om banen 
ging. Had men katholieke stemmen nodig, zoals op dit moment 
met het oog op de verkiezingen van 1901 het geval was, dan was 
de regering een en al voorkomendheid. Maar zodra de ‘radicalen’ 
(hiermee bedoelde hij het zittende kabinet-Pierson) opnieuw in het 
zadel zaten, hadden de katholieken veel te vrezen van ‘tous les ex-
cès de l’esprit démocratique et radicale’.
 De vraag die Rome had gesteld naar de houding van de katho-
lieke bevolking tegenover het protestantisme, het niveau van haar 
godsdienstige kennis en de kerkelijke praxis in de verschillende 
sociale klassen duidde erop, dat hier naar een samenhang werd 
geïnformeerd: hadden de Nederlandse katholieken voldoende 
religieuze bagage, was hun geloofsovertuiging stevig genoeg om 
bekeringspogingen te kunnen weerstaan? Deze samenhang werd 
door de Nederlandse bisschoppen echter niet gezien, zoals blijkt 
uit hun antwoorden. Zonder uitzondering deelden zij allereerst 
mee, dat katholiek en protestant vrijwel overal in vrede en goede 
verstandhouding met elkaar leefden, en dat er in dit opzicht een 
volledige burgerlijke verdraagzaamheid heerste, ‘zonder verbit-
tering of ongelegen conflicten’ (Bottemanne). Over godsdienstige 
zaken werd over en weer nauwelijks gesproken. Wel stelden de 
katholieken zich krachtig teweer wanneer hun principes werden 
aangevallen. Het beoefenen van die verdraagzaamheid werd voor 
de katholieken vergemakkelijkt omdat er volgens vier van de vijf 
bisschoppen weinig sociaal contact bestond tussen beide religieuze 
groepen; men leefde grotendeels gescheiden van elkaar. De uitzon-
dering was in dit geval de Haarlemse bisschop, die de moeiteloze 
omgang schetste tussen protestant en katholiek waar het ging om 
‘sociale en indifferente aangelegenheden’.
 Na deze idyllische schets van eendrachtige scheiding, barstten de 
bisschoppen – met uitzondering van de aartsbisschop, die er geen 
regel aan wijdde –  uit in een lofzang op de godsdienstige vorming 
en de uitnemende vervulling der kerkelijke plichten van hun dio-
cesanen. Dat is natuurlijk niet zo verwonderlijk, want juist op dit 

15  ‘L’esprit de la législation 
est un peu despotique et 
en faveur des protestants, 
surtout dans la justice distri-
butive’.
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