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geweest van het protestantse Réveil. Dat er ook nog katholieken 
in Nederland leefden komt slechts zijdelings aan de orde. Ook zij 
ontplooiden evenwel in deze eeuw in verenigings- c.q. ordever-
band hun filantropische en andere activiteiten, zoals onder meer 
door Suringar met waardering werd opgemerkt. Hoe verhouden 
zich deze activiteiten zich nu tot wat er op protestants gebied ge-
beurde? Zou men met goed recht reeds voor wat de eerste helft van 
de negentiende eeuw betreft kunnen spreken van een ‘katholiek 
Réveil’?5 Wellicht dat in de toekomst nog eens een afzonderlijke 
studiedag aan deze vraag gewijd kan worden.

5 Zie voor Suringar en m.n. 
de Vincentiusvereniging de 
bijdrage van Egging, onder, 
65. De aanduiding ‘katholiek 
Réveil’ komt betrekkelijk 
weinig voor. Zie voor het 
gebruik door Kluit: boven, 
n. 1. Dat er vooral voor de 
eerste helft van de  eeuw nog 
het nodige te doen is, wordt 
onderstreept door Theo 
Clemens, ‘Een kerk zonder 
bisschoppelijk bestuur. 
Een herwaardering van de 
periode vóór 1853’, in:  Vis, 
Janse, Staf en storm, 17-36.
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