BIJLAGE

De beginselverklaring
van de Kerkelijke Conferentie
van 11-13 oktober 1926

De Kerkelijke Conferentie, bijeen te Amsterdam van 11-13 October, acht het wenschelijk zich
te verklaren omtrent haar verhouding tot de Gereformeerde Kerken in Nederland.

Zij spreekt uit, van harte te begeeren, dat de tengevolge der besluiten van de Buitengewone
Generale Synode van Assen 1926 verbroken eenheid van kerkelijk samenleven tusschen de
Gereformeerde Kerken in Nederland en de Kerken van het herstelde Kerkverband wederom
worde hersteld.

Zij acht dit echter alleen mogelijk, indien de Gereformeerde Kerken in Nederland onvoor-
waardelijk buigen voor het volstrekte gezag van Gods Woord en dus terugkeeren tot ongerepte
trouw aan de Drie Formulieren van Eenigheid en onverzwakte handhaving der geldende Ker-
kenordening.

Voorts is de conferentie er zich van bewust, dat de groep van Gereformeerde belijders, welke
zij weet te vertegenwoordigen, van heeler harte wenscht te leven uit het waarachtige, Gerefor-
meerde levensbeginsel, dat, gedragen door de Heilige Schrift en onder de voortgaande leiding
en loutering van den Heiligen Geest, de eeuwen door de kracht is geweest van het Gerefor-
meerde volksdeel hier te lande.

De conferentie gevoelt zich daarom één met allen, die uit dit zelfde beginsel begeeren te leven,
ofschoon, niet het minst tengevolge van allerlei misleidende voorlichting, deze eenheid door
velen, met wie zij niettemin wezenlijk bestaat, ontkend wordt.

De conferentie is van oordeel, dat met name in de laatste jaren een bedenkelijke achteruit-
gang en veruitwendiging van het geestelijk leven in den kring der Gereformeerde Kerken viel te
constateren, waaraan wij allen voor God schuld dragen. Mede daardoor zijn velen vervreemd
van een kerkgemeenschap, die voeding en leiding had behooren te geven aan hun geloofsleven.
Zeer velen ook vonden binnen haar met name geen bevrediging voor de rechtmatige behoefte
van hun hart aan persoonlijke toepassing der Goddelijke waarheid.

De conferentie is eveneens overtuigd, dat anderen, die meer in het bijzonder vroegen naar
bezinning omtrent de beteekenis van het Gereformeerde beginsel en naar de toepassing daarvan
in het leven van den tegenwoordigen tijd op onderscheiden gebied, in den eigen kring hunner
kerken niet het vertrouwen en begrijpen ontmoetten, dat hun toch naar den eisch eener Chrste-
lijke gemeenschap had behooren geschonken te worden.

Onder deze omstandigheden zijn de kerken en haar leden geroepen tot een groote en alzijdige
taak, die in het geloof behoort te worden aangevat en wier vervulling met ’s Heeren hulp in
voorzichtige beslistheid moet worden nagestreefd.
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