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conflict tussen geloof en wetenschap, waarvan Kuyper stelt dat het 
eenvoudigweg niet bestaat. Ook wetenschap veronderstelt geloof: 
geloof in ons zelfbewustzijn, in de betrouwbaarheid van de zintui-
gen, in het algemene en ‘bovenal geloof in de beginselen waarvan 
men uitgaat’ (124).
 Nee, het betreft hier het conflict tussen de ‘normalisten’, die alles 
tot natuurlijke oorzaken willen herleiden, en de ‘abnormalisten’, 
die het wonder aanvaarden en tevens het begrip schepping en het 
‘zelfstandig soortbegrip van mensch onverbiddelijk handhaven’ 
(125). Het gaat niet om twee vormen van theologie, maar om 
twee wetenschappelijke stelsels, ‘die elk met een eigen geloof te-
genover elkander staan’ (126). De twee verschillende vormen van 
wetenschap worden uiteindelijk gefundeerd in twee tegengestelde 
vormen van menselijk bewustzijn: ‘dat van den wedergeborene en 
den niet-wedergeborene’ (130). Het probleem is nu dat de tweede 
(de normalist) zijn uitgangspunt aan de eerste (de abnormalist) wil 
opdringen. ‘[J]uist wat ons, in ons zelfbewustzijn, het hoogst en 
het heiligst is, en waarvoor ons nooit eindigende dank aan onzen 
God uit de ziel ontvloeit; dat wat ons kostelijker en zekerder is 
dan ons leven, wil de Normalist ons ontrooven en leugen in onze 
eigene ziel heeten’ (131). Door de (reguliere) wetenschap ook als 
een geloof te construeren, gaat het dus uiteindelijk om een conflict 
dat wortelt in een tegengestelde geloofsopvatting, waarbij de ene 
partij haar standpunt wil doordrukken en daarmee de vrijheid van 
de andere partij negeert. De normalisten worden zo voorgesteld als 
de tyrannen, terwijl ‘wij’ alleen maar onze vrijheid verdedigen en 
die van de normalist respecteren.
 Deze omdraaiing van het ‘normalistische’ perspectief weet Kuy-
per ten volle uit te buiten. ‘Zij’ zijn de agressoren: ‘Dat ze van hun 
standpunt al het u heilige afbreken is onvermijdelijk, en dit juist 
moet u den scherpen prikkel in den lendenen drijven om ... ook zelf 
het woord der wetenschap op te nemen, en ook zelf de drukpers 
onder den last uwer studiën te doen zweten’ (132). Dat vereist 
een radicale verandering van het universitaire bestel, maar – geen 
nood – deze is in aantocht. De vloek der eenvormigheid moet en 
zal ook binnen de wetenschap doorbroken worden. Als eenmaal 
overtuigend duidelijk is dat ook de normalistische wetenschap op 
een beginsel berust, dan pas kan de wetenschappelijke vrijheid ge-
realiseerd worden.

Er moet systeem in elke wetenschap, samenhang in elk onder-
wijs, eenheid in elke opleiding wezen. Vrij is alleen wat streng 
aan zijn eigen beginsel gebonden, alle onnatuurlijke banden 
kan afwerpen. En zoo zal, dank zij den weg ons door het Cal-
vinisme ontsloten, ook de vrijheid der wetenschap ten slotte 
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