van het Nederlandse protestantisme en het Documentatieblad
voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800. Van het eerste
werd hij redacteur bij de voorbereiding van het tweede deel, dat
in 1983 zou verschijnen. Hoewel reeds bedlegerig kon hij de ver-
schijning van het zesde deel in 2006 nog meemaken, wat hem
een diepe voldoening schonk. Ook DNK kende hem al vroeg als
medewerker; bij de verschijning van het eerste nummer in februari
1977 was hij nog geen redacteur, maar wij vinden hem wel in de
lijst van contactpersonen vermeld. In 1979 deed hij voor het eerst
zijn intrede als redactielid en dat zou hij tot 1996 blijven. Vanaf
november 1994 fungeerde hij, na het overlijden van Peter Schram,
als voorzitter.

In de loop der jaren publiceerde hij in DNK, naast een viertal
artikelen, veel recensies. Sommige daarvan groeiden uit tot ware
artikelen en dat waren dan vaak besprekingen, waarin de door
hem beoordeelde boeken naar zijn mening nogal wat feilen en ge-
breken vertoonden. Enkele van zulke recensies deden in het kerk-
historische landschap veel stof opwaaien, maar meestal werden
de soms diepe verschillen van inzicht tussen auteur en recensent
naar tevredenheid opgelost. Jarenlang heeft Freek Knetsch mede
zijn stempel gedrukt op DNK en het tijdschrift gemaakt tot wat
het nu is: de plaats bij uitstek waar de resultaten van nationaal
kerkhistorisch onderzoek van de negentiende en twintigste eeuw
hun neerslag krijgen.

Zijn leerlingen, promoti in het bijzonder, verliezen in hem een
gesprekspartner die zij hebben leren kennen als stimulerend, po-
sitief-kritisch, inspirerend en toegewijd. Ook de voormalige en
huidige redactieleden van DNK hebben dat mogen ervaren en zij
gedenken Freek Knetsch met respect.




