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Namens de redactie meld ik u enkele wisselingen in haar samen
stelling. 

Prof.dr. H.J. Selderhuis heft vorig jaar de redactie moeten ver
laten wegens tijdgebrek. Hij was lid van de redactie sinds 1997. 
De redactie dankt hem voor zijn inzet en is hem erkentelijk dat zij 
ook zonder hem in de lommerrijke Apeldoornse omgeving van zijn 
alma mater mag blijven vergaderen. 

Dr. Derk Jansen heeft te kennen gegeven de redactie te willen 
verlaten, omdat hij een levensfase heeft bereikt waarin de taak van 
grootvader belangrijker is dan vele andere verplichtingen, zoals die 
op wetenschappelijk gebied. De redactie heeft in zijn besluit berust, 
maar ziet hem ongaarne vertrekken. Derk Jansen behoorde sinds 
1995 tot de redactie. Hij vertegenwoordigde na het vertrek van 
zijn leermeester Knetsch – die hij in het vorige nummer van DNK 
herdacht – binnen de redactie het noorden: de Rijksuniversiteit te 
Groningen, maar ook een beetje de Fryske Akademie. Vanuit het 
westen van het land bezien kwam hij van verre, maar hij bracht 
ons zijn wereld altijd dichtbij; Friesland had in hem een ambas
sadeur in ons midden. Als redacteur had hij een eigen inbreng, 
ook doordat hij aandacht vroeg voor de modernen, de spiritisten 
en andere groepen die in de traditie van DNK niet sterk vertegen
woordigd waren. Vele artikelen en recensies zijn de vrucht van zijn 
aandacht voor en inzet op dit onderzoeksveld. Het ga Derk in alle 
opzichten goed. 

Derk kweet zich altijd van zijn taak en dat bleek ook bij zijn 
vertrek: hij droeg dr. Jacob van Sluis als zijn opvolger voor. De 
redactie heeft Van Sluis graag benoemd. De noordelijke vertegen
woordiging in de redactie is met deze opvolging gecontinueerd, 
want Van Sluis’ werkterrein strekt zich vanuit de Groninger Uni
versiteitsbibliotheek uit tot Friesland in het westen en Emden in 
het oosten - en zijn belangstelling reikt nog verder. 

Dr. H. Noordegraaf is verbonden aan de Protestantse Theologi

1 

001 Woord Vooraf 1 24-11-2010, 17:23 


