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en cultuur meer en meer onder druk komt te staan:

Terwijl het vraagstuk van de principieele verhouding van 
Christendom en cultuur al eeuwen oud is, heeft deze vraag 
thans het gewicht van een onmiddellijk levensbelang door de 
ontstellende mate waarin de christelijke levenswaarden steeds 
meer uit de moderne Europeesche cultuurwereld verdrongen 
dreigen te worden.101

Vervolgens besteedt de auteur enkele pagina’s aan het analyseren 
van deze ontwikkeling, waaraan secularisatie, kapitalisme, teloor-
gang der intellectuele elite en de zich terugtrekkende kerk geza-
menlijk schuldig zijn. Geheel Europa heeft, ‘gemeten aan de maat-
staven van het Evangelie, een enorme schuld op zich geladen.’102

Daarmee is echter niet alles gezegd. Hoopvol stelt hij de vraag:

Zijn er aanwijzingen dat het Christendom de beheerschende 
en regenereerende kracht, de cultuurdominante voor onze 
cultuur opnieuw kan worden? En langs welke wegen kunnen 
wij hieraan meewerken, juist als intellectueelen vanuit onze 
bevoorrechte maatschappelijke en geestelijke positie?103

En ja, die aanwijzingen waren er. Smits vervolgt: ‘Als teekenen dat 
het Evangelie nog weer opnieuw de springader, de innerlijke drijf-
kracht van onze Europeesche cultuur kan worden […] mogen wij 
thans met vreugde de volgende verschijnselen begroeten:’ waarna 
een opsomming volgt van ten eerste de kerk zelf, ondanks de 
ogenschijnlijke dorheid. De oecumene wordt tegengewerkt maar 
zal de boventoon gaan voeren. De Duitse kerkstrijd geeft aan dat 
de kerk nog steeds de Geest bezit die mensen krachtig maakt. Het 
kerkelijk jeugdwerk fl oreert. Ten tweede schijnt het Smits toe dat 
de cultuurcrisis een nieuwe belangstelling voor geestelijke vragen 
en het christendom wekt onder intellectuelen. Ten derde zorgt 
het religieus-socialisme eveneens voor belangstelling in bijbel en 
christendom, na decennialange afkeer vanwege de houding van de 
kerk, onder arbeiders. 

In de ‘worsteling om geestelijke cultuurvernieuwing’ wordt de 
lezers van Het Kouter vooral het volgende gevraagd: een ‘ge-
loovig-realistische’ houding. Gelovig omdat men zich op die wijze 
schaart achter de geestelijke ruggengraat van de westerse cultuur 
en realistisch omdat men ‘niet weemoedig moet terugzien naar 
cultuurperioden van simpeler, gemoedelijker, persoonlijker struc-
tuur.’104 Ook is nodig ‘de oprechte wil tot volkseenheid’. Alleen 
in gezamenlijkheid kan met het hoofd bieden aan bedreigingen. 
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