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achting als voorheen’ hadden ontvangen. Tegen de roomse ‘mijste-
riën’ had hij de ‘ware godsdienst’ verkondigd: ‘zich geestelijk ont-
wikkelen, dat is, God en het zijne steeds meer geheel leeren kennen 
en liefhebben’. De reactie was niet uitgebleven. Op 7 mei hadden 
de Haarlemse geestelijken bij de bisschop [nu G.P. Wilmers] verga-
derd en besloten ‘om alle gemeentenaren in persoon een bezoek te 
brengen … en hun te verbieden mij in hunne huizen te ontvangen’. 
Volgens Kraaijvanger had ‘dit gebaar echter geen kracht meer, ja 
het werkt hun meer tegen dan mêe’.35

 Of Kraaijvanger in de maanden daarna verder kwam dan zijn 
vroegere Haarlemse parochie, is onduidelijk. In elk geval was het 
hoofdbestuur, dat begin september van zijn rapport kennisnam, 
minder enthousiast dan de man zelf. Toch wilden de bestuurders 
hem niet laten vallen: hij zou nog een halfjaar respijt krijgen en in 
het voorjaar zou dan een definitieve beslissing genomen worden. 
Toen laatstgenoemd besluit viel, wist Hofstede de Groot dat hij er 
dan niet meer bij zou zijn; een jongere zou weldra het werk van 
hem overnemen. Op 27 april 1865 nam het hoofdbestuur eindelijk 
het besluit om Kraaijvanger voorlopig voor een jaar in dienst te 
nemen à raison van ƒ700. Toen de maatschappij in 1867 krap bij 
kas raakte, werd dit bedrag verlaagd tot ƒ600; de gewezen pater 
franciscaan, die wel wat soberheid gewend was, liet dit grootmoe-
dig gebeuren.36

Geslaagd als propagandist
Wat Kraaijvanger in de jaren daarna aan evangelisatiewerk deed, 
was niet belangrijk genoeg voor een afzonderlijke bespreking in 
de bestuurskring. Zijn arbeid kwam pas weer ter sprake toen hij 
begin september 1869 een ‘uitstap’ naar Friesland wilde maken. 
Hij kreeg ƒ50 mee en mocht zelf zien hoelang hij daarvan kon 
rondreizen. Kraaijvanger gebruikte het geld om een maand in zijn 
vroegere parochies Bolsward en Franeker te verblijven. Toen het 
departement Friesland het jaar daarop een geschil kreeg met het 
hoofdbestuur, besloot men in september 1870 hem opnieuw naar 
het Noorden te laten gaan, om in deze regio de belangstelling 
voor het werk van de maatschappij te verlevendigen. Ondermeer 
vanwege zijn gezondheid vertrok Kraaijvanger pas in mei 1871. 
Hoewel enkele Friese bestuurders, onder wie Thoden van Velzen, 
zich aanvankelijk tegen zijn komst verzetten, liep alles goed af. 
De evangelist wist in drie maanden tijds 256 nieuwe leden en be-
gunstigers te werven. Op 23 mei 1871 was hij als gast aanwezig 
in de voorjaarsvergadering van de Groninger predikantenvereni-
ging. Samen met 79 predikanten hoorde hij hoe voorzitter Van 
Herwerden in zijn openingstoespraak zijn afschuw uitsprak over 
‘het onzinnig dogma der pauselijke onfeilbaarheid’ dat door het 
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