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In maart 1855 werden de Groninger hoogleraar P. Hofstede de 
Groot en zijn vrienden aldaar geconfronteerd met een merkwaar-
dig persoon: de 45-jarige pater franciscaan F.S. Kraaijvanger, tot 
op dat moment kapelaan te Franeker. De man vertelde over te 
willen gaan tot het protestantisme. Toch gebeurde dit niet, althans 
niet op korte termijn. Twee maanden na zijn komst verdween de 
pater onverwachts op geheimzinnige wijze uit de stad. Weldra 
werd bekend dat hij zich weer in het katholieke kamp bevond. Pas 
in 1863 zou Kraaijvanger definitief overgaan tot de Nederlandse 
Hervormde kerk. Vervolgens werkte hij tot zijn dood in 1873 als 
evangelist in dienst van de in 1853 mede door De Groot en zijn 
vrienden opgerichte Evangelische Maatschappij.
 Vele jaren werd Kraaijvangers leven bepaald door de contro-
verse Rome-Reformatie. In 1874 kreeg de man dankzij een tenden-
tieuze biografie, Onze pater. Fredericus Stephanus Kraayvanger, 
voormalig R.K. priester, min of meer de status van een protes-
tantse icoon.1 Nadien werd van protestantse zijde nog enkele 
malen aandacht aan hem besteed; de laatste publicatie verscheen 
in 1943. Met het verdwijnen van de controverse verdween ook 
de aandacht voor Kraaijvanger, althans bij kerkhistorici.2 Dat ik 
nu opnieuw aandacht voor hem vraag, vindt zijn oorzaak in het 
feit dat ’s mans lotgevallen van invloed zijn geweest op de beeld-
vorming aangaande Rome, in de eerste plaats bij de Groningers, 
maar vervolgens ook in breder kring en dat gedurende een periode 
van bijna een eeuw. In het nu volgende wordt eerst een overzicht 
geboden van hetgeen uit contemporaine primaire bronnen over 
Kraaijvangers persoon en lot te achterhalen valt. Daarna komt de 
postume geschiedschrijving aan de orde. Aan het slot wordt het 
geheel geplaatst in het kader van de ontwikkeling der rooms-pro-
testantse controverse.

1 W.R. Poolman, Onze 
pater. Fredericus Stephanus 
Kraayvanger, voormalig 
R.K. priester, naar zijne 
eigene aanteekeningen en 
volgens officieele beschei-
den, in zijn leven geschetst, 
Haarlem 1874.

2 Zie echter de in n.{10} en 
{70} genoemde publicaties.
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‘Onze Pater’ Fredericus Stephanus 
Kraaijvanger ofm. 
Van Groninger verloren zoon tot postuum protestants godgeleerde 
(1855-1943).
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