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Brief 1. Z.p., z.d.40

Geachte vrienden!41

Zoo even was het mij vergund eene taak nagenoeg ten einde te 
brengen, die ik indertijd misschien wat lichtvaardig op mij had 
genomen en sedert, nu door deze werkzaamheid, dan weder door 
gene, in 1882 door de reis naar Amerika,42 tot schade voor mijne 
beurs en schande voor mijn naam, had ter zijde gelegd.
 Het ‘Handboek voor godsdienstonderwijs’ waarvan vroeger 
enkele afleveringen verschenen, ligt op eenige aanteekeningen en 
tabellen na, in zoover voor de pers gereed, dat het als op zich-zelf 
staand geheel kan worden uitgegeven.43 Tot mijne verontschuldi-
ging zij in het voorbijgaan gezegd – en hierop doel ik wanneer ik 
spreek van eene lichtvaardige onderneming – dan het een reuzen-
werk was, een overzicht van het geheele Oude Testament, en alle 
zaken die daarmede samenhangen zoo gedrongen te geven, dat het 
de resultaten van veel onderzoek en nadenken binnen het bereik 
van ieder eenigszins ontwikkeld gemeente-lid, van iederen zon-
dagsschool-onderwijzer deed komen. 
 Om bijzondere redenen,44 nu, werd geen langer uitstel gedoogd. 
En ofschoon de dagelijkse colleges,45 die bij mijn terugkeer, half 
october, reeds in vollen gang waren, mijn geheelen tijd in beslag 
namen, moest ook dat dreigende Handboek worden afgewerkt, al 
nam het zelfs den nacht in beslag.
 Indien de redactie van De Hope en de vele vrienden in Amerika, 
die mij zoo welwillend tegemoet zijn gekomen, mij met de tong ge-
stoken en gegeeseld hebben, is dit perfect te begrijpen. Maar juist 
daarom geef ik een kijkje in hetgeen na mijne tehuiskomst al zoo 
werd geëischt, in de hoop, dat dit tot verzachting der opgelegde 
straf moge bijdragen.
 Ons klein landje is, eenige weken geleden, in rep en roer geweest. 
In de oogenblikken toen de berichten uit den Transvaal ons in 

Brieven

40 Blijkens Hoedemakers ver-
wijzing in deze brief naar een 
nummer van het avondblad 
van het Algemeen Handels-
blad (zie noot 57) schreef hij 
deze op 9 januari 1883.

41 Geplaatst in De Hope, 
xvii, nr. 16, 13 februari 
1883; nr. 17, 20 februari 
1883; en nr. 18, 27 februari 
1883, onder het kopje ‘Een 
brief van prof. dr. Hoede-
maker’. 

42 Hoedemaker maakt van 
augustus tot en met half 
oktober 1882 een reis naar 
de Verenigde Staten.

43 Ph.J. Hoedemaker, Hand-
boek voor het onderwijs 
in het Oude Testament ten 
dienste van de catechisatie, 
het huisgezin en de zondags-
school, tevens leiddraad bij 
het onderzoek der Hei-
lige Schrift (Amsterdam: 
Höveker, 1886) vi, 429 
en 32 pag. Oorspronkelijk 
van 1873 tot 1886 in 12 
afleveringen verschenen 
onder de titel.: Handboek 
voor godsdienstonderwijs. 
Ten dienste van catechisan-
ten en meer ontwikkelden 
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