u belieft, om bij mij in te komen, want mijne dochter, mijne
eenigste dochter, mijn eenigst kind ligt erg ziek. Mogelijk is zij
wel al dood. Haast u toch wat, als gij wilt, meester!’

Hieruit bemerken wij dat deze man ook geloofde dat Jezus
zijne dochter genezen kon. Echter zulk een groot geloof als de
Kapitein der Romeinen jegens Jezus ten toon spreidde, was
het niet, dewijl hij geloofde dat Jezus bij hem in moest komen.
Hier moet wederom de zelfde vraag gevraagd worden als wij
in het vorige verhaal gedaan hebben.’* Waarom stuurde deze
Jairus niet een knecht? Dan kon hij zelf bij zijne kranke dochter
gebleven zijn. Hij dacht: ‘Een vaderhart kan meer uitrigten dan
dat van een knecht.” Een bediende zou in dat geval ook spoe-
diger de zaak hebben losgelaten. Dat een vader niet doen zou.
Ook kan een vader meer en beter iemand tot iets dat hij gaarne
heeft overhaalen dan zijne bedienden, dewijl de laatste de zaak
zoo niet behartigd als de eerste. Jezus zeide dan: ‘Nu, ik zal
komen om uwe dochter te helpen.” En onzen Heiland maakte
geen haast om bij Jairus in te komen en nu zou deze man, als
hij gedurft had, nog wel eens gevraagd hebben: ‘Meester, haast
u toch wat.” Maar onzen Heiland kon ook niet, want hij werd
(91) opgehouden door zeker voorval met eene vrouw.

Er was namelijk eene vrouw, welke een naar ongemak sedert
12 jaren gehat had; alles had zij, zouden wij zeggen, reeds aan
de Apotheker en Docter gegeven, en hare kwaal, welke bij de
Joden voor onrein gehouden werd, was nog eer verergerd dan
verbeterd en, omdat hare kwaal onrein was, durfde zij het
ook niet aan de meester bekend te maken, maar zij dacht: ‘Tk
behoef het ook den meester niet bekend te maken; ik zal door
de schare heen dringen en slechts den zoom van zijn kleed aan-
raken.” Volgens hare gedachte doet zij. Namelijk, zij dringt er
door en raakt Jezus aan de zoom zijns kleeds aan en dadelijk
voelt zij in haar ligchaamsgestel eene verandering. Zij voelt dat
zij beter is. Jezus wist dit reeds, ziet om en vraagt: “Wie heeft
mij daar aangeraakt?’ En Petrus®” die zoo driftig en voorbarig
was, zeide: ‘Meester, er zijn zoo veele die u aanraken, want
de schare verdringt u.” Doch Jezus zeide: ‘Er heeft mij iemand
aangeraakt met het oogmerk om genezen te worden, want er
is kracht van mij uitgegaan.” En nu kwam de vrouw, ontdekte
zich, viel voor Jezus neder en zeide: ‘Heere, ik ben het die al
reeds gered is.” En Jezus zeide: ‘Vrouw, ga heen! Dochter gij
zijt genezen van uwe kwaal, uw geloof heeft U behouden.’
Hier zien wij weder dat deze vrouw een geloof jegens Jezus
bezat, doch dat min of meer naar bijgeloof gelijkt; waarom
wij eene aanmerking maken. (92) Voorheen,?® wanneer Jezus
wonderen verrigtte, wilde hij altijd dat het stil gehouden zou

3¢ Bedoeld is het verhaal over
de genezing van de knecht
van ‘de kapitein der Romei-
nen’ (Mat. 8:5-13; Luc. 7:
1-10), dat door Polman op
pp. 73-76 behandeld wordt.

37 Luc. 8:45 wordt gevolgd.
Zie daarnaast Mar. 5:31.

38 Mar. 3:12. Vgl. ook Luc.
8:56.




