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Kirche im heiligen Lande wirken und ihr Zeugnis würde sei-
nen Eindruck nicht verfehlen. (…) Eine solche Kolonie wäre 
auch eine wertvolle Zuflucht für gläubig gewordene Juden in 
Israel, deren Lage manchmal sehr schwierig ist.

Uitwerking van het initiatief
Van Stegeren-Keizer had als assistente gewerkt bij de gereformeer-
de predikant Roelof Bakker (1902-1977), in dienst van het depu-
taatschap voor de zending onder de joden. Net als Pilon en Snoek 
had Bakker in de oorlogsjaren behoord tot de betrekkelijk weinige 
Nederlanders die joden hadden helpen onderduiken. Mede daar-
door was hij als gevangene in kamp Amersfoort beland. Na de 
oorlog had hij zijn werk voor de jodenzending weer opgevat, maar 
net als Duvernoy-Muller met toenemende innerlijke twijfel. Toen 
in 1955-1956 de kans kwam om een jaar naar Tiberias te gaan, 
greep Bakker die met beide handen aan. Het was daar dat Bakker 
de oproep van Muller-Duvernoy las, en er meteen door geraakt 
werd. Handenarbeid kon de sleutel aanreiken voor een nieuwe 
vorm van christelijke aanwezigheid in dit land. Toen hij ervan 
hoorde reageerde ook Pilon meteen enthousiast. Hij deelde niet al-
leen de mening van Muller-Duvernoy over de jodenzending, maar 
ook diens ideaal van een leven in eenvoud en dicht bij de natuur.
 Pilon was veel beter dan Bakker ingevoerd in de Israëlische 
samenleving. Bakker kende daarentegen het zakenmilieu van zijn 
woonplaats Rotterdam. De gereformeerde reders in die expansief 
groeiende havenstad wilden graag vooruit, ook kerkelijk. Bakker 
stelde aan Pilon voor om samen een plan uit te werken over een 
christelijke kibboets in de omgeving van Tiberias. Pilon werd 
gevraagd om de nodige contacten in Israël leggen en met een 
eerste opzet te komen, terwijl Bakker op zoek ging naar spon-
sors in Nederland. Hun idee ging uit van de basisgedachten van 
Muller-Duvernoy, met wie Bakker ook de belangstelling voor 
de christen-joden deelde. Als predikant in Nederland had hij de 
pastorale verantwoordelijkheid gedragen voor joodse leden van de 
Gereformeerde Kerken in Nederland. Bakker wist uit eerste hand 
hoe moeilijk het leven van velen van hen was: zij voelden zich niet 
begrepen in de kerk, en als verraders afgewezen door hun eigen 
volk. Door de staat Israël werden zij niet als joden erkend. Bakker 
hoopte op een kibboets waar deze groep in staat gesteld zou wor-
den vertrouwen te winnen in de Israëlische samenleving.6 
 Hoewel Pilon een volledige baan had in het Schotse ziekenhuis, 
ging hij op Bakkers verzoek in. Dit ondanks het feit dat de accenten 
bij hem anders lagen: verzoening tussen christendom en jodendom 
was het voornaamste doel, de kleine groep christen-joden speelde 
daarbij een ondergeschikte rol. Wat Pilon over de streep trok was 
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