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om hem nu of in de toekomst christen te laten worden. In 1959 las 
Pilon bovendien de hervormde handreiking Israël en de Kerk. In 
een radicale interpretatie van het werk van de Zwitserse theoloog 
Karl Barth werd het gesprek van Kerk en Israël als een geheel eigen 
categorie beschouwd, op een hoger niveau dan de als ‘natuurlijke 
religie’ afgewezen overige godsdiensten. In de jood ontmoette de 
christen een ‘oudere broer’, die zich al langer dan hijzelf op de 
bijbelse geloofsweg bevond. Concreet betekende dit dat de kerk 
in deze relatie niet te spreken, maar vooral te luisteren had. Jo-
dendom en christendom waren parallelle lijnen, die ieder op eigen 
verantwoordelijkheid de messiaanse toekomst tegemoet gingen.9

 Ondertussen was Bakker met enorme ijver aan de gang gegaan. 
Uit de Rotterdamse haven kwamen de eerste kapitaalkrachtige 
sponsors, waaronder de reder Jacques Minnaar (1909-1994). Een 
internationaal kerkelijk draagvlak werd mogelijk doordat Bakker 
betrokken raakte bij de opname van de iccaj in de Wereldraad 
van Kerken – waar Bakkers eigen kerkgenootschap op dat mo-
ment nog niet eens lid van was. Binnen de Wereldraad werd een 
‘Committee on the Church and the Jewish People’ opgericht, dat 
uitstekende mogelijkheden bood voor overleg over het kibboets-
plan. Bakker zag er overigens niet tegen op om mensen van zich af 
te stoten. De Arabische kerken in het Midden-Oosten beschouwde 
hij als vijanden van Israël, met wie hij niets te maken wilde hebben. 
Solidariteit met Israël was voor Bakker, na wat hij in de oorlog 
had meegemaakt, een absolute voorwaarde.10 De contacten met 
de ihca waren daarentegen hartelijk. Een bruggenhoofd in Israël 
was voor veel christen-joden in de vs en Europa een hartenwens. 
De ihca hoopte de beoogde aankoop van grond in Israël zelf te 
kunnen afsluiten, met financiële steun van de door Bakker gemo-
biliseerde geldschieters.11

Voorbereidend comité en eerste internationale vergadering, 1960
Op 24 juni 1960 vond een overleg plaats in Rotterdam, met Bak-
ker als voorzitter, en Pilon en de jurist A.R. Henkemans als de 
belangrijkste deelnemers. Als doelen van het project werden aan-
gegeven:
 1. steun aan de opbouw van de staat Israël;
 2. door middel daarvan verbetering van de joods-christelijke 
betrekkingen;
 3. hulp aan de christen-joden.
In zekere zin was dit een compromis. De christelijke joden waren, 
anders dan in de oorspronkelijke opzet, naar de derde plek ge-
daald. Dit had alles te maken met het effect van Israël en de Kerk 
op het denken van Pilon. Uit het beeld van de twee parallelle lijnen 
had deze geconcludeerd dat tussen die lijnen geen zinvolle plek 
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