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naar Libanon te ontkomen. Met steun van ondermeer Pilon kon 
hij een lerarenopleiding volgen. Op dit moment staat hij aan het 
hoofd van een school in al-Mazraa. Hij omschrijft sjeik al-Khayr 
als hard voor de pachters. Hij zou de grond verkocht hebben om 
onteigening door de Israëlische overheid voor te zijn.37

De weg naar erkenning 
De orthodoxe Israëlische pers beschouwde Bakker als initiator van 
Nes Ammim. Begin 1962 werd vermoed dat de aanschaf van land 
zou plaatsvinden bij Shawei Zion. De vrees werd uitgesproken dat 
minister van economische zaken Pinhas Sapir het met Gerbrandy 
op een akkoordje gegooid had, om zo deviezen binnen te halen.38

 De weerzin tegen de zending zat diep. Nes Ammim kwam met 
het oog daarop tot de conclusie dat niet alleen de joden-christe-
nen maar ook degenen met een achtergrond in de Jodenzending 
dienden af te zien van rechtstreekse deelname. Het gevolg was dat 
Tabaksblatt en Bakker zich met grote tegenzin terugtrokken uit 
het bestuur van Nes Ammim Nederland. Bakker legde zich pas bij 
het onvermijdelijke neer nadat ambassadeur Cidor hem had uitge-
legd dat het anders het einde zou betekenen van het project. ‘Men 
vertrouwt u in Israël niet.’ Het aftreden viel Bakker zwaar:

Ik heb bij de wieg van Nes Ammim gestaan. (…) Alles werd 
gezien als van God gegeven om hier iets nieuws te beginnen.39

Bakker bleef het project echter steunen, ook in de veranderde 
opzet. Rechtstreekse deelname van joden-christenen en jodenzen-
delingen was een onmogelijkheid voor een project dat vertrouwen 
wilde winnen bij overlevenden van de Endlösung, zoals in Loha-
mei haGettaot.40 Pilon reisde naar Nederland, om de kerken ervan 
te overtuigen dat dit in de context van Israël de juiste beslissing 
was. Bezinning op de geschiedenis van het christelijke antisemi-
tisme liet volgens hem geen andere keuze. Was de zending niet 
eeuwenlang uitgegaan van het idee dat joden die Jezus niet aan-
vaarden daarmee een goddelijke vloek over zich heen haalden? 
Christelijke missie herinnerde de joden aan een duister verleden 
van proselitisering, dwang en provocatie. Pilon beriep zich op de 
gedachte van Duvernoy-Muller, dat de kerk uit de heidenvolken 
geen taak had om Israël te bekeren. De keerzijde van diens redene-
ring (namelijk de actieve rol van de joden-christenen) liet hij buiten 
beschouwing:

Zou het mogelijk kunnen zijn, dat God voor de herkenning 
van Jezus door de Joden ons thans niet nodig zou hebben? Dat 
het niet dóór, maar ondanks de Christenen zal gebeuren? Dat 
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