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Een loopbaan als predikant zat er niet in, althans niet in de gkn, 
en blijkbaar was ze al te zeer gehecht aan de gkn om van kerk te 
wisselen. Wel preekte ze op verzoek van Banning af en toe bij de 
Woodbrookers in Barchem en in Zandvoort, maar in die kring 
voelde ze zich niet thuis. ‘Ik vond ze te eenzijdig, te practisch, te 
‘lief’.’ Ook verzorgde ze in Tienhoven op verzoek van ds. E.L. Sme-
lik lezingen over verschillende onderwerpen.23 Met Smelik en zijn 
vrouw zou Stomps door de jaren heen bevriend blijven. Wellicht 
via Smelik raakte ze betrokken bij Woord en Geest, het blad van 
dr. J.G. Geelkerken en zijn geestverwanten. Daarin publiceerde ze 
in de jaren 1926-1927 enkele artikelen en boekbesprekingen.24 
 Haar artikelen in Woord en Geest betroffen de plaats van de 
vrouw in de gemeente.25 Niet dat daarvoor ‘in onze kringen’ veel 
ruimte was, maar gezien het ambt aller gelovigen zou die ruimte 
er wel moeten zijn. Het gaat daarin volgens haar om kennen en 
leren, om leiden en zorgen, en ten slotte om barmhartigheid. 
Daarbij wilde ze de grens tussen kerk en wereld niet te scherp te-
kenen. Maar over de vraag wat dit concreet betekende, was ze niet 
duidelijk. Om er toch iets over te zeggen, wierp ze een blik op de 
twee belangrijkste groepen vrouwen die volgens haar op christelijk 
gebied bezig zijn, de nonnen en de heilssoldates. Over het werk van 
de nonnen merkte ze op dat die vorm van arbeid niet was ‘wat wij 
zoeken’, en dus ging de meeste aandacht uit naar de heilssoldates. 
Niet alles wat het Leger leerde, wilde ze voor haar rekening nemen, 
maar sommige gereformeerde bezwaren achtte ze onjuist. Deze 
hingen volgens haar samen met een gebrek aan kennis omtrent het 
Leger des Heils. Ze erkende dat het Leger methodistisch was, maar 
ze waardeerde dat het Leger het ontzettende werk der zonde en de 
ernst van het oordeel zag, en zich in zijn bekeringswerk volkomen 
afhankelijk wist van God. Waar sommigen bang waren dat het 
Leger geheel in filantropisch werk zou opgaan, meende Stomps dat 
het werk der barmhartigheid nooit op zichzelf zou kunnen bestaan 
omdat het een gevolg was van een in geloof ontvangen opdracht. 
Het ‘winnen van zielen’ was altijd de voornaamste arbeid voor de 
heilssoldaten geweest en dat zou niet veranderen. In het volgende 
artikel besteedde ze aandacht aan Catharine Booth, die zo nauw 
betrokken was bij het werk van haar man en ook nog haar huis-
houden met zeven kinderen bestierde. Daarna stokte haar pen, en 
pas negen maanden later hernam ze haar beschrijving van de plaats 
van de vrouw in het Leger door aandacht te besteden aan de oud-
ste dochter van William Booth, bijgenaamd ‘The Maréchale’.26

Het heeft er alles van weg dat Stomps nogal voor het werk van het 
Leger des Heils geporteerd was. Haar artikelen waren enthousiast 
en kritiekloos. Ongetwijfeld hebben sommigen gedacht dat ze zich 
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