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Ondertussen was Stomps in 1935 naar Nederland teruggekeerd, 
waar ze zich in weer Zutphen vestigde, bij haar ouders. Ze was 
toen naar eigen zeggen ‘verbonden’ aan de Internationale School 
voor Wijsbegeerte in Leusden bij professor C.A. Mennicke, een 
Duitse sociaal-pedagoog, die in 1933 een goed heenkomen naar 
Nederland had gezocht. Die verbondenheid moet niet worden 
overschat: eenmaal verzorgde ze een weekendcursus over Mar-
tin Heidegger.42 De aankondiging daarvan ging gepaard met een 
hartelijke aanbeveling van Mennicke, in die tijd directeur van de 
isvw.43 Ook gaf ze cursussen aan de volksuniversiteit van Does-
burg en werkte ze gymnasiumleerlingen bij.44 Verder is bekend dat 
ze in de zomer van 1937 gesolliciteerd heeft naar een baan als le-
rares Hebreeuws aan een gymnasium. Toen ze die baan niet kreeg 
omdat ze geen kerkelijk examen had afgelegd, wendde ze zich in 
eerste instantie tot haar vroegere hoogleraar Grosheide, later tot de 
Faculteit der Godgeleerdheid (FdG) en uiteindelijk tot het college 
van Curatoren van de vu.45 De kwestie waarom het draaide was 
de bevoegdheid om Hebreeuws te geven. Die bevoegdheid werd 
blijkens § 16, lid f, van de wet op het middelbaar onderwijs onder 
meer verkregen indien iemand een ‘kerkelijk examen Hebreeuws’ 
had afgelegd.46 Ze wilde, zo schreef ze Grosheide, alvorens een 
examen af te leggen in de Semitische letteren, eerst onderzoeken of 
het afgelegde kandidaatsexamen in de theologie haar niet dezelfde 
bevoegdheid verleende als het (hervormde) proponentsexamen. 
Een kandidaatsexamen aan de vu viel nu eenmaal niet te ver-
gelijken met een kandidaatsexamen aan de rijksuniversiteit, een 
kerkelijk examen in de gkn niet met een kerkelijk examen in de 
hervormde kerk. Verder leek het haar van belang dat ze in voorko-
mende gevallen een schriftelijk bewijs van de faculteit zou kunnen 
overleggen, waarin stond dat ze niet toegelaten was tot het ker-
kelijk examen, met vermelding van de reden waarom dat zo was. 
Wellicht kon de faculteit daarbij bevestigen dat haar indertijd was 
toegezegd dat volgens de faculteit haar niets tekort werd gedaan 
voor iedere andere betrekking dan het ambt van predikant omdat 
ze geen kerkelijk examen mocht doen. 
 Blijkbaar kreeg ze die gevraagde verklaring niet, want een half-
jaar later wendde ze zich tot de faculteit, waarin ze haar verzoek 
herhaalde.47 Ze was door de faculteit afgehouden van het kerkelijk 
examen en vond het niet rechtvaardig dat er voor een baan als le-
raar Hebreeuws van een vrouw veel meer geëist werd dan van een 
man, i.c. een doctoraal examen theologie of Semitische letteren. In 
zijn vergadering van 4 februari besloot de faculteit haar te melden 
dat ze geen testimonium zou krijgen omdat dat alleen werd afge-
geven ten behoeve van het kerkelijk examen. Uit het vervolg kan 
worden opgemaakt dat de faculteit haar wel een verklaring van 
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