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feit dat hij in Amerika geen afgescheiden kerk had gesticht, maar 
zich in 1850 met de emigrantenkerken als classis Holland bij de 
oude Reformed Church had aangesloten – de denominatie die tot 
het einde van de achttiende eeuw tot de Gereformeerde Kerk in 
de Republiek had behoord. Men wist in Nederland eenvoudigweg 
weinig van de Amerikaanse toestanden. Met actuele ontwikkelin-
gen in Nederland, zoals de stichting van de Theologische School te 
Kampen in 1854, de vereniging van veel afgescheiden gemeenten 
in de Christelijke Gereformeerde Kerk in 1869 en de opkomst in 
de jaren zeventig van de gereformeerde beweging in de Hervormde 
Kerk onder leiding van Abraham Kuyper, stond Van Raalte niet in 
verband.
 Toen de hervormde J. van ’t Lindenhout van de wezeninrichting 
Neerbosch bij Nijmegen in 1886 Michigan bezocht om te bezien 
of daar emplooi was voor zijn pupillen, besteedde hij in zijn reis-
verslag Zes weken tusschen de wielen niet meer aandacht aan Van 
Raalte dan aan andere predikanten en tegenover de titelpagina 
plaatste hij niet een foto van hem, maar van zijn collega, de afge-
scheiden predikant Seine Bolks, die in 1847 met een paar honderd 
mensen uit Hellendoorn en omgeving was geëmigreerd en vlakbij 
bij Holland, Michigan, het dorp Overisel had gesticht.
 Van Raalte behoorde in Nederland al tot de verleden tijd voor 
hij overleed. ‘Dat in die eerste tijden [in Michigan] velen gebrek 
hebben geleden en velen ten gevolge der ontberingen omgeko-
men zijn, is bekend’,9 schreef H. Beuker in 1876 sober in zijn in 
memoriam van Van Raalte. Het antirevolutionaire dagblad De 
Standaard besteedde geen aandacht aan zijn overlijden,10 alleen 
het christelijke gereformeerde (afgescheiden) weekblad De Bazuin 
kwam met een rouwrand uit. Zijn zwager Brummelkamp herdacht 
hem in een christelijk jaarboek om zijn rol in de eerste periode van 
de kerkelijke afscheidingsbeweging. Dit in memoriam trok alleen 
in de Verenigde Staten de aandacht.

Dat zijn naam in de herinnering toch bleef voortbestaan dankte 
hij allereerst aan een volgend kerkelijk conflict. Reeds in 1857 
had tot verdriet van Van Raalte een aantal emigranten zich weer 
losgemaakt van de Reformed Church en alsnog een afgescheiden 
kerk gesticht, de later geheten Christian Reformed Church. Hij 
besefte toen dat hij de kerkelijke twisten in Nederland wel de 
rug had toegekeerd in 1846, maar dat hij in Michigan opnieuw 
met de splijtzucht werd geconfronteerd. Hij berustte in de ‘ver-
nietiging van een zijner idealen’11 en ook in Nederland werd er 
noch in hervormde noch in afgescheiden kring een groot punt van 
gemaakt – tot teleurstelling van de Amerikaanse afgescheidenen. 
Dit veranderde echter omstreeks 1880, kort na Van Raaltes over-
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