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De zomeraflevering van DNK die u in handen hebt is een confes-
sioneel gevarieerd nummer, van gereformeerd via hervormd tot 
vrijzinnig hervormd.
 De eerste twee bijdragen betreffen het leven en werk van res-
pectievelijk ds. G. Wisse (1873-1957) en Willem ten Boom (1886-
1946).
 Wisse, vele jaren vooraanstaand predikant van de Gereformeer-
de Kerken, trad in november 1920 uit de Gereformeerde Kerk en 
ging kort daarop over naar de Christelijk Gereformeerde Kerk. 
Daar ontwikkelde zijn carrière zich tot hoogleraar aan de theologi-
sche school in Apeldoorn. De auteur, C.M. van Driel, concentreert 
zich op de jaren van Wisses overgang, 1920-1921. Als reden daar-
voor gaf Wisse op dat hij bezwaren koesterde tegen de leer van 
de veronderstelde wedergeboorte. Maar was dat zijn echte reden? 
Wij volgen de felle discussies rond Wisses overgang en gaan met de 
auteur terug naar de tijd ervoor om Wisses denken te vergelijken 
met wat hij eerder te berde had gebracht. 
 Willem ten Boom werd in 1925 predikant-zendeling ten dienste 
van de hervormde Nederlandse Vereeniging voor Israël. Ten Boom 
was al lang actief als ‘jodenzendeling’ toen de Tweede Wereldoor-
log zijn kijk en die van zijn kerk op het Jodendom drastisch ver-
anderde. In plaats van de ‘zending’ kwam het ‘gesprek met Israël’, 
na eenrichtingsverkeer kwam de dialoog. Ook in zijn persoonlijk 
leven heeft de oorlog diep ingegrepen: hij verborg onderduikers, 
verloor zijn zoon en verschillende joodse en niet-joodse vrienden. 
De wisselwerking tussen persoon en werk wordt door de auteur, 
T. Engelsma, met zorg onderzocht.
 Gert van Klinken richt in dit nummer zijn blik op de kleine 
Hervormde gemeente Klooster Ter Apel in de jaren 1830-1930. 
In deze gemeente heerste een opvallend vrijzinnige cultuur, zeker 
vergeleken met de rest van het Groningse land, waar men hetzij or-
thodox-protestant, hetzij sociaaldemocraat was. De auteur schetst 
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