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betekenis van Wisse nog het meest uitdrukkelijk onder woorden: 
‘Hij was een van onze beste apologeten, en we zijn steeds dankbaar 
geweest voor de kostelijke geschriften die zijn welversneden pen 
ons bood (…). Hij was een onzer beste kanselredenaars.’3

Wisse zelf tekende zijn vertrek uit de Gereformeerde Kerken en 
overgang naar de Chr. Geref. Kerk zowel rond zijn uittreden als 
in zijn Memoires (1953) als het onafwendbare eindresultaat van 
een lang proces. Zijn biografen, de predikanten H. van der Ham 
en Joh. de Rijke, hebben dat nagesproken en proberen na te teke-
nen. Over de reacties wist Wisse, en ook dat namen zijn biografen 
zonder meer over, weinig anders te melden dan dat hij met smaad, 
laster en hoon was overladen.4 Dat was zeker niet te veel gezegd. 
Maar toch ook wel erg weinig. Het doel van dit artikel is het ver-
loop van Wisses uittreden te reconstrueren en daarbij het accent te 
leggen op onbelichte zijden daarvan. Voor een reconstructie valt 
uit veel meer materiaal te putten dan Wisses biografen hebben 
gedaan.

Het afscheid aangekondigd
Toen Wisse uit de Gereformeerde Kerken stapte was hij voor 
de tweede maal predikant te Driebergen, een dorpssamenleving 
waarin volgens de volkstelling van 1920 bijna 84 procent van 
de bevolking tot een van de protestantse kerken behoorde. Ruim 
20 procent behoorde tot de gereformeerde kerk.5 Hoewel deze 
gemeente ontstaan was in de dagen van de Doleantie, behoorden 
vele leden tot het meer bevindelijke deel van het kerkverband. 
De ‘oude schrijvers’, zoals Comrie en Smytegelt, waren er in ere. 
Avondmaalsmijding was onder de belijdende leden geen vreemd 
verschijnsel. Velen wilden de waarheid van de kansel zowel ‘voor-
werpelijk’ horen als ‘onderwerpelijk’ zien toegepast op hun zielen. 
In de kerkenraad zaten vertegenwoordigers van de verschillende 
stromingen, zodat het van tijd tot tijd moeizaam samenwerken 
was. Het was dan ook geen sinecure om een predikant te vinden 
die samenbindend werkzaam kon zijn. Onder sterke aandrang 
van de gemeente was de kerkenraad er in 1915 toe overgegaan 
opnieuw een beroep uit te brengen op Wisse, die Driebergen van 
1906 tot 1909 reeds had gediend. Hij bedankte, maar kreeg daar 
spoedig spijt van. Bij herhaling bracht een overweldigende meer-
derheid van de gemeente zijn stem uit op Wisse, waarop deze zich 
in juni 1916 opnieuw aan de gemeente verbond.6

Evenals voordien nam de predikant spoedig een vooraanstaande 
plaats in de dorpssamenleving in. Het neutrale regionale blad Het 
Nieuws deed trouw verslag van de tijdredes, bidstonden en poli-
tieke vergaderingen waarin Wisse het woord voerde. In de kerke-
lijke gemeente voelde hij zich door de import uit andere gemeenten 
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