REDACTIE

Ten geleide

Veelzijdig mag dit 77° nummer van DNK wel genoemd worden.
De artikelen ontsluiten facetten van de katholieke en protestantse
geschiedenis in Nederland, die de belangstellende lezer zeker zal
verwelkomen

Het eerste artikel Gekruide zielespijs in portién toegediend. 250
jaar godsdienstig leven in tijdschriften is een bewerking van de
lezing, die V. Poels hield bij de presentatie van het derde deel van
de Bibliografie van Katholieke Nederlandse Periodieken (BKNP) op
15 mei 2012. Het geeft een uniek beeld van de rijkdom van de
katholieke tijdschriften en weerspiegelt de geschiedenis van twee-
enhalve eeuw godsdienstig en kerkelijk leven van de Nederlandse
katholieken. We maken onder meer kennis met ‘Pleinprediker’
Simon Jelsma, die op het Plein in Den Haag zijn publiek toesprak
over kerkelijke en maatschappelijke onderwerpen zoals de ‘Derde
Wereld’ en daarover schreef in het tijdschrift Plein. Een foto van
Jelsma ‘in actie’ siert de omslag van dit nummer.

Bij dit artikel is een Protestants postscriptum van J. Vree ge-
voegd, dat het belang van het verschijnen van dit derde deel van
de BkNP onderstreept en het door vergelijking met de protestantse
pendant, de Bibliografie van Nederlandse Protestantse Periodie-
ken (BNPP), in breder perspectief plaatst.

Het artikel van A. van der Zeijden bevat een beschouwing over de
christensocialist J.Jac. Thomson (1882-1961). In Nederland was
Thomson rond 1917 een van de vurigste pleitbezorgers van het
werk van F.M. Dostojevski. De auteur neemt ons mee naar de gis-
tende tijd na de Eerste Wereldoorlog, toen het christensocialisme
opgang maakte en de Russische revolutie van 1917 een scheiding
der geesten teweeg bracht. Dat laatste blijkt uit de beschrijving van
de strijd, die in de redactie van het tijdschrift Ombhoog ontstond




