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Op 31 augustus 2012 overleed in zijn woonplaats Rotterdam 
op 92-jarige leeftijd Johan Snoek: oud-verzetsman, gereformeerd 
predikant, auteur van meerdere kerkhistorische publicaties.1 Als 
twintigjarige spande hij zich in om onderduikers een veilig adres 
te bezorgen, in de jaren vijftig werkte hij in Tiberias aan een ver-
beterde verhouding van joden en christenen, in het laatst van zijn 
leven kwam hij vooral op voor de van land en volwaardig burger-
schap verstoken Palestijnen. ‘Hij streefde naar gerechtigheid’, zo 
schreven de kinderen op het overlijdensbericht. Dat betekende: 
stelling nemen. Het werd hem niet altijd in dank afgenomen. 
Snoek koos gedurende zijn lange leven zelden voor de gemakke-
lijke weg, maar wilde dat ook niet. Hij was ervan overtuigd dat het 
christelijk geloof ‘kleur’ dient te bekennen.2 Tegelijk besefte hij dat 
dit getuigen zich altijd afspeelt binnen de marges van het menselijk 
tekort. Vandaar de titel van zijn in 1969 verschenen studie naar de 
protesten van de Nederlandse kerken tegen de Jodenvervolging: 
The Grey Book.
 Snoek was als kerkhistoricus zorgvuldig, en wilde de werkelijk-
heid niet fraaier voorstellen dan die was. Tegelijk vervulde de 
toenemende aandacht voor een grijs middenveld tussen ‘goed’ en 
‘fout’ hem met bezorgdheid. Aandacht voor de natuurlijke men-
selijke neiging tot compromis en zelfbehoud mocht niet ten koste 
gaan van het blijvende belang van morele criteria en de wil die te 
handhaven. Snoek correspondeerde hierover met ondermeer Chris 
van der Heijden, auteur van de trendzettende studie Grijs Verle-
den. Over hetzelfde onderwerp stuurde Snoek op 27 maart jl. per 
mail een brief aan George Harinck en ondergetekende.3 Hoeveel 
aanleiding de geschiedenis van het christendom ook bood voor kri-
tische zelfreflectie, het mocht er volgens Snoek niet toe leiden dat 
de kerk uit schaamte of innerlijke onzekerheid eenvoudigweg ging 
afzien van protest tegen onrecht. Inzake gevoelige onderwerpen als 
uitgeprocedeerde asielzoekers was het Nederlandse christendom 
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