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logse patronen zoveel mogelijk voort te zetten. In 1954 werd de in
oorlogstijd ontbonden ‘Bond van Israélietische Godsdienstonder-
wijzers in Nederland’, Achawah, opnieuw in het leven geroepen.
De ondertitel veranderde echter wel, als uitdrukking van de veran-
derde positie van de godsdienstonderwijzers: “Vereniging van Le-
raren en Geestelijke Leiders der Joodse Gemeenten in Nederland’.
Opnieuw werd er samen geleerd — nu in tweemaandelijkse studie-
bijeenkomsten, werden er jaarlijkse vergaderingen gehouden en
kwam men bij het NIK en de joodse gemeenten op voor de sociale
en financiéle positie van de leraren.*® In de jaren zeventig verdween
de vereniging echter definitief. Inmiddels waren er nauwelijks
meer leraren van het oude stempel, werd er vooral les gegeven
door mensen die het godsdienstonderwijs erbij deden (als student
of vanuit een vaste baan) en waren er veel leraren actief die geen
officiéle graad meer hadden.

Daarmee was de functie van godsdienstonderwijzer als geestelijk
leider van een joodse gemeente voorgoed verdwenen. Een fulltime
betrekking was het vrijwel nergens meer — alleen aan de Amster-
dams-joodse scholen Rosj Pina, Maimonides en het Cheider was
het mogelijk om een redelijk aantal uren godsdienstonderwijs te
geven. Daarbuiten werden gemotiveerde, enthousiaste vrijwilligers
van cruciaal belang om een nieuwe generatie vertrouwd te maken
met het jodendom. Dat gold niet alleen bij de orthodoxe gemeen-
ten onder de Nik-koepel en bij de PIG, maar evenzeer voor de in-
middels tien Liberaal Joodse Gemeenten.®” Het landelijke Levisson
Instituut, waar eveneens de liberale rabbijnen worden opgeleid,
biedt vrijwilligers die joodse les geven een uitgebreide cursus aan
waarin zowel joodse kennis als didactiek centraal staat.

Terugblik
De rol van de godsdienstonderwijzer in de religiegeschiedenis van
joods Nederland kan moeilijk overschat worden. Waar leraar
aanvankelijk een vrij beroep was, zonder enige vorm van regule-
ring, en daardoor een welkome uitweg voor tal van arme vooral
Oost-Europees-joodse mannen, veranderde dat in de loop van de
negentiende eeuw aanzienlijk. Een proces van disciplinering legde
de normen voor de beroepsgroep vast, regelde de opleiding en
examinering en zorgde voor toezicht en inspectie. De godsdienst-
onderwijzer werd daarmee opgenomen in de bredere joods-reli-
gieuze infrastructuur en kreeg in de stratificatie van het religieuze
establishment een typische positie als middle man. Tussen het
rabbinaat enerzijds en de bredere joodse gemeenschap anderzijds
waren de godsdienstonderwijzers als cultural intermediairies actief
in het richting geven aan het joods-religieuze leven.

Die cruciale rol leidde tot een nieuw zelfbewustzijn. Want hoe-
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